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ORTA ASYA ÜLKELERİNDE 
KALKINMA POLİTİKALARI VE 
EKONOMİK GELİŞME 


Dr. Öğr. Ü. Mehmetali KASIM 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, SBE, 
Avrasya Araştırmaları Bölümü 


GİRİŞ 

Sovyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra Orta Asya'daki Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Rusların uzun süre bölgede uyguladığı farklı politikalar ve ekonomik uygulamalar yeni bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunların temelini oluşturmuştur. Rus yönetimi döneminde bölgenin coğrafi, etnik ve kültürel yapıları suni bir şekilde yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Rusya sömürgeciliğinde Orta Asya cumhuriyetleri Moskova'nın ham madde üretim alanına dönüştürülmüştür (Kasım, 2020). Moskova kalkınmada Avrupa topraklarına öncülük vermiştir. Sanayi merkezleri olarak Avrupa bölgelerine ağırlık verdiğinden Orta Asya cumhuriyetleri SSCB içerisindeki en fakir bölgelerden sayılmıştır (Reza Djali ve Kellner, 2009). Bölge ülkeleri SSCB'nin dağılmasıyla ve bundan kaynaklanan sorunlara hazırlıksız bir şekilde yakalandı. 
Sınır sorunları, çevre, etnik ve kültürel gibi çeşitli alanlarda bölge ülkeleri zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ama bölgenin yüzleştiği en büyük sorunların başında yeni devletin yapılandırılması ve ekonominin geliştirilmesi gelmektedir. 
Asırlardır Rus yönetiminde kaldığı için Orta Asya toplulukları modern devlet anlayışı ve tecrübesinden yoksundur. Özellikle Sovyet sosyal planlama ekonomik sisteminde kaldığından piyasa ekonomisinden daha da yoksun olup planlama ekonomisinden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde oldukça büyük zorluklarla karşılaşmıştır. 


Ekonomik zorluklar karşısında iktisadi istikrarı korumak ve piyasa ekonomik sistemi geliştirmek için Orta Asya cumhuriyetleri birbirinden farklı yollara başvurmuştur. Kendi para birimlerini tanıtmak, fiyat istikrarı, enflasyonun kontrol 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altına alınması, özelleştirme, parasal ve mali reform politikaları hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Kazakistan ve Kırgızistan “Şok Terapi” uygulayarak reformlara hız verirken, Özbekistan ve Türkmenistan yavaş ama kademeli reform politikasını uygulamıştır. Tacikistan ise iç savaşla karşı karşıya kaldığından dolayı bağımsızlığın önceki dönemlerinde reform politikalarını uygulayabilme ortamına sahip olamamıştır. Piyasa ekonomisine geçiş ve reform Orta Asya ülkelerinde kısa sürede tamamlanmamış olup günümüze kadar bu süreç devam etmektedir. 
Bölge geçiş döneminin ağır sancılarını ilk on senede cereyan eden ekonomik gerilimlerle yaşamıştır. Ancak 2000'li yıllardan sonra bölge ekonomisi toparlanmaya ve olumlu gelişmeler kaydetmeye başlamıştır. 


Orta Asya'da ekonomik reform ve piyasa ekonomisine geçiş süreçleri Kırgızistan ayrı tutularak Doğu Asya geçiş ekonomileri örneğinde olduğu gibi merkezi otoriter rejimler yönetiminde devam etmiştir. Ama bu ülkelerin Doğu Asya ekonomilerinden farkı izlenen kalkınma politikaları güçlü üretim ve sanayi altyapısının geliştirilmesiyle değil Orta Doğu örneğinde sahip olduğu zengin do-Şal kaynak ve hammadde üretimine dayalı olmuştur. Kazakistan, Ozbekistan ve Türkmenistan'ın ekonomik büyümesi genel olarak uluslararasında ortaya çıkan doğal kaynak fiyatlarındaki artışla daha çok ilgilidir. Kırgızistan ve Tacikistan Petrol, doğal gaz gibi zenginliklerden yoksun olsa da ekonomik gelirlerinin önemli bir kısmı maden ve hammadde üretimine dayalıdır. Bu iki ülkenin ekonomik performansı diğer komşularına göre çok başarı elde edememiş olsa da ekonomik büyümesi dolaylı olmayan bir şekilde yine uluslararasındaki doğal kaynak fiyatlarından etkilenmektedir. Bunun sebebi bu ülkelerin Rusya ve Kazakistan gibi doğal kaynak zengini ülkelere ihraç ettiği iş gücünün sağladığı kaynakların devlet gelirinin önemli bir kısmını oluşturmasıdır. Yakın yıllarda uluslararası piyasada ortaya çıkan petrol fiyatlarının düşmesiyle Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere bölgedeki doğal kaynak ihracatçısı ülkelerin ekonomilerinde gerilimler ve zorluklar yaşanmaktadır. Bu ülkelerden Tacikistan ve Kırgızistan ekonomilerine olan para akışında önemli derecede azalmalar yaşanarak bu ülkeler ekonomisine de olumsuz etki yaratmıştır. 


Bu çalışmada ilk olarak yeni bağımsızlıklarını elde eden Orta Asya ülkelerinin Sovyet sosyal planlama ekonomisinden piyasa ekonomisine geçiş döneminde uyguladığı reform politikaları ve yüzleştiği sorunlar değerlendirilmiştir. Sonra Orta Doğu modeli doğal kaynaklara dayalı kalkınma modelinin bölge ekonomik gelişmelerine nasıl etki yarattığı ve onun doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Son olarak modern ve güçlü bir ekonomi inşa etmek için yapılması gereken reformlar, uygulamalar ve geçmiş uygulamalardan alınması gereken dersler ele alınmıştır. 


1. GEÇİŞ DÖNEMİ ORTA ASYA EKONOMİSİ 


Asırlardır kadim ticaret yolunun merkezinde yer alarak Orta Asya doğu ile batı ve güney ile kuzey arasında ticaretin, bilginin, din ve kültürlerin akışında önemli rol üstlenmiştir. Aynı zamanda bu bölge tarih boyunca çok sayıda büyük devletlere ev sahipliği yapmış ve dış güçlerin de ilgi odağı, güç ve etki mücadele alanı olmuştur. Yeni ticaret yollarının açılması ve batı dünyasında ortaya çıkan sanayi devriminin sonucunda dünya ekonomik, siyasi ve teknolojik dengelerinde büyük değişiklikler ortaya çıkmıştır. Dünyadaki değişikliklere ayak uyduramayan Türkistan coğrafyası gittikçe eski ihtişamını kaybetmeye başlamış ve sonuçta Rusya ve Çin gibi dış güçlerin esaretine maruz kalmıştır. Orta Asya'nın doğusunda yer alan Doğu Türkistan hala Çin işgali altında olmasına rağmen, Orta Asya'daki beş cumhuriyet SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını elde etmiştir. Böylece uzun zamandır dünyanın ilgisinden mahrum kalan bölge uluslararasında yeniden önem kazanmaya başlamıştır. 


SSCB yönetiminde Orta Asya'daki beş cumhuriyet ekonomileri dünya ekonomisine entegre olma fırsatını elde edememişse de Moskova'nın merkezi planlamasıyla birbirine entegre olmuştur. Bölgesel ticaret, üretim ve ekonomik kurumlar merkezi hükümetin planlamasıyla ülkenin stratejik hedeflerine göre ayarlanmıştır. Bu durum bölge cumhuriyetlerinin bağımsız ekonomik faaliyetleri yürütme yetkisini kısıtlayarak siyasi açıdan olduğu gibi ekonomik açıdan da Moskova'ya bağımlılığını arttırmıştır. SSCB'nin Avrupa kısmında sanayi daha geliştirilirken bu bölgelere gönderilmek üzere Orta Asya cumhuriyetlerinde esas olarak hammadde ve pamuk gibi tarımsal ürünler üretilmiştir. Böylece bölge sömürge tipinde bir bağımlılığın çok ayırt edici özelliklerini taşımıştır (Reza Djali ve Keliner, 2009). Moskova'nın bölgede geliştirdiği ulaşım ve altyapılar Orta Asya ekonomisinin kalkınması ya da halkın refah düzeyinin yükselmesine hizmet etmekten çok bölgedeki zenginliklerin sömürülmesi ve ekonomik kaynakların kontrol edilmesini kolaylaştırmak için olmuştur. Bu yüzden Orta Asya'daki beş cumhuriyet kritik coğrafi konuma ve eşsiz doğal zenginliklere sahip olmasına rağmen SSCB'deki sanayileşme düzeyi düşük, az gelişmiş ve fakirlik oranı en yüksek cumhuriyetlerden sayılmıştır. 


Aslında bağımsız olduktan sonra Orta Asya'daki cumhuriyetlerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması, ekonomik reform ve piyasa ekonomisine geçiş süreçlerinde büyük sıkıntılar çekmesi sadece liderlerin tecrübesizliği ya da yanlış uygulamalarından değil aynı zamanda onların miras aldığı zayıf ekonomik yapıyla da ilgilidir. Orta Asya cumhuriyetleri bağımsız olduklarında siyasetle ekonominin iç içe olduğu, siyasetin ekonomiye yön verdiği, özel sektörün teşvik edilmediği ve devletin ekonomiye yön verdiği sosyal planlama ekonomisini miras almıştır. Bağımsız olduktan sonra bölgedeki hiçbir yönetim dünya standardınca gerçek bir reform yapmaya istekli değildi. Özellikle liderler kendi otoritesini pekiştirmeye ve süper lider imajını güçlendirmeye önem vermiştir. Siyasi açıdan fazla bir olumlu gelişme kaydedilmemiştir ki bu da bölge ülkelerinde ekonomik reformun başarılı bir biçimde yapılabilmesine engel oluşturmuştur. Fakat Kırgızistan'da halkın ayaklanmaları sonucunda demokratik hükümet yönetime geçmişse de bu modern dünya standartlarında bir demokrasi değil ve halen hukukun üstünlüğü sağlanamamıştır. 
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Bağımsızlık sonrası bölge ülkelerinden Alman örneğinde olduğu gibi ortak değer ve çıkarlar üzerine bütünleşmesi beklenmişse de sonuç Orta Asya cumhuriyetlerinin daha da ayrılığa düşmesi olmuştur. Bölge ülkeleri geçiş döneminde en azından Avrupa Birliğinde olduğu gibi bölgesel entegrasyonu gerçekleştiremese bile Güneydoğu Asya Ekonomik İş birliği Örgütü (ASEAN) gibi bölgesel ekonomik iş birliği girişimler de yaşanmadı. Orta Asya, ekonomik kalkınma ve siyasi istikrara ulaşabilmek için Batının desteklediği demokratik idealler ve pazar mekanizmalarını benimsemek yerine, yıllar boyu otoriter rejimler, oligarşiler ve suç örgütleri vasıtasıyla güç oluşturmanın bu hedefini kısıtlamış olduğunu gördü (Makarenko, 2020). Özgürlüğün ve özel girişimlerin kısıtlanması bölge ekonomisinin gelişmesine olumsuz etki yaratmıştır. 


Bağımsızlığını elde ettikten sonra tüm ülkelerin yüzleştiği başlıca sorunlar- dan biri ülke ekonomisini tekrar canlandırmak ve ülkenin yüzleştiği zorlukların üstesinden gelmek olmuştur. Ama her ülkenin kendine göre karşılıklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Beş cumhuriyet için ekonomik üretiminde hammadde ve doğal zenginlikler önemli konuma sahip olması açısından benzerliklere sahiptir. Lakin Kazakistan ve Türkmenistan ekonomilerinde sermayenin, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ekonomilerinde ise emeğin yoğunlukta olduğu sektörler ağırlıktadır (Islamov, 1998). Bu durum Türkmenistan ve Kazakistan'ın diğer cumhuriyetlerden daha fazla petrol ve doğal kaynak gelirlerine sahip olmasından, diğer üç cumhuriyetin ise tarımsal sektörün ekonomilerindeki ağırlığının önceki ülkelere göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 


Bağımsızlığı elde ettikten sonra bu beş Orta Asya cumhuriyetinin gelir düzeyi ve refah seviyesi ilk on senede büyük oranda gerileme yaşamıştır. Fakirlik çoğalmış ülke ekonomisi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Eşitsizlikler ve geçim sıkıntısı derinleşmiştir. Yoksulluk altında yaşayan nüfus Kırgızistan'da 7055, Tacikistan'da “083, Kazakistan'da 7043, Türkmenistan'da 048'e kadar yükselmiştir. 
Ancak Özbekistan'da 1989 yılında 9645 oranında olan yoksulluk 1999 yılında 620 
olarak düşüş göstermiştir (Reza Djali ve Kellner, 2009). Bu gelişme Özbekistan'ın 1990'lı yıllarında uluslararasında pamuğa olan talep artışı karşısında elde ettiği ekonomik kaynaklar ve kademeli reform politikasının etkisinden kaynaklanmıştır. Ama genel olarak tüm bölge ekonomisi geçiş döneminin ilk on senesinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. 


Tablo 1. Orta Asya Ülkelerinin Milli Gelirlerindeki Gelişme 


Ülke 1989 (90100) yılına karşılık- 2001 
Kazakistan 78 

Özbekistan 103 

Türkmenistan 84 

Kırgızistan 69 

Tacikistan 52 


Kaynak: Kasım, 2020. 
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Bağımsızlığı elde ettikten sonra tüm Orta Asya ülkelerinin ilk öncülük verdiği politikalarının arasında ekonomik istikrarı ve gelişmeyi sağlamak yer almıştır. Ama hem kendi içinde hem de uluslararasında yüzleştiği sorunlar sebebiyle bunu başaramamıştır. Özbekistan hariç tüm bölge ekonomisi SSCB döneminkinden daha da kötüye gitmiş ve yoksulluk oranları yükselmiştir. Bu durumun sebepleri olarak bölgede mevcut olan sömürü ekonomik düzeninin hâkim olması ve hiçbir ülke ekonomisinin bağımsız bir şekilde gelişme sürdüremeyecek şekilde ayarlanması gösterilebilir. Bu cumhuriyetlerin ekonomisi Moskova'nın stratejik menfaatlerine göre ayarlandığı için her bölgede belli bir alanda üretim yapmaya ağırlık verilerek diğer ürünler başka bölgelerden karşılanmıştır. Böylece her ülke ekonomik olarak da doğrudan Moskova'ya bağımlı olmuştur. Örnek olarak Kazakistan ve Türkmenistan doğal gaz ve petrol üretiminde ön plana çıkarken, Özbekistan, Kır gızistan ve Tacikistan tarımsal ürünler, özellikle pamuk üretiminde ön plana çıkmıştır. Ama bu ürünlerin işlenmesi için gerekli olan fabrikalar SSCB'nin Avrupa kısmında bulunmaktadır. 


Tacikistan hariç diğer cumhuriyetler iç karışıklık ve savaş olmadan barışçıl bir ortamda geçiş dönemini yaşamıştır. Ancak iyi yönetim sorunu tüm bölge için geçerli olmaktadır. Devlet görevlileri yasanın uygulanması ve kamu hizmetlerinin işlemesi yerine kendi mevkilerini korumak, bulundukları durumdan istifade ederek şahsi servetlerini arttırma yoluna gitmiştir (Reza Djali ve Kellner, 2009). 
Makam sahipleri ile yandaşları özelleştirmeyi içeren ekonomik reform politikaları bahanesiyle kamu mal varlıklarını düşük fiyattan ya da yasa dışı olarak tekellerine almaya çalışmıştır. Piyasa ekonomiye geçiş aracılığıyla yapılan bu yolsuzluklar ülke içinde eşitsizlik ve fakirliğin artmasını derinleştirmiştir. Piyasa ekonomisinden yeterince bilgi sahibi olmayan tecrübesiz ve bencil kamu görevlilerinin uygulamalarından yabancı ülke ve firmalar da kendi paylarını almıştır. 
Bölgenin çok önemli kaynaklarının bir kısmı yabancıların kontrolüne girmiştir. 
Bunlara ortam hazırlayan en önemli etken ise yöneticilerin normalde eski Sovyet kadrolarından oluştuğundan sahip olduğu zihniyet modern kapitalizm ve piyasa iktisadına yabancıdır. Ayrıca liderlerin bilgi ve yetenek açısından yetersizlikleri ülkelerinin geleceği için doğru ve etkileyici politikalar üreterek mevcut olduğu zor durumdan ülkeyi kurtarmaya ortam hazırlayamamıştır (Kasım, 2020). 


Tablo 2. Orta Asya ülkelerinin İhracat ve İthalat Ortakları 1997 (96) 


Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 


Rusya'ya İhracatı 403 22,1 10,3 4,2 25,2 
BRO ülkelerine İhracatı 13,6 47,3 314 60,4 20,3 
Başka İhracat Pazarları 46,1 30,6 58,3 35,4 54,5 
Rusya'dan İthalatı 50 25,2 144 12,8 28,1 
BRO Ülkelerinden Ithalatı 15,2 39,2 46,7 36,6 23,8 
Başka İthalat Pazarları 34,8 35,6 38,9 50,6 48,1 


Kaynak: International Monetary Fund, 2001. 
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Bölge ekonomisinin zor zamanlar geçirmesinin dış etkenleri ise bölge sahilden uzak olsa da Avrasya'nın merkezinde güney, kuzey, batı ve doğu istikametindeki geniş pazarlara yakın olmasına rağmen ulaşım ve altyapının eksik olması nedeniyle uluslararasındaki ekonomik gelişmelerden yeterince istifade edememiştir. 
Bölge ekonomileri SSCB döneminde mali kaynak açısından Moskova'ya bağımlı olmasının etkisiyle bağımsızlık sonrası bu ülkelerde ekonomiyi tekrar toparlayabilmek için yeterince kaynak bulunmamaktadır. Bölge ekonomisi Moskova'ya olan bağlılığını sürdürmeye devam etmiştir. Fakat Rusya'nın da kendi içinde yaşadığı ekonomik zorluklar bu ülkelerin beklentilerini karşılayamamıştır. Buna rağmen Rusya bağımsızlık sonrası bile Orta Asya ülkelerinin en önemli ihracat ve ithalat ortakları olarak varlığını sürdürmüştür. Diğer eski SSCB cumhuriyetleri de Orta Asya ülkelerinin dış ticaretinde önemli paya sahip olup Rusya'yla birlikte bölge ihracat ve ithalatının yarısından fazlasını oluşturmuştur. 


Avrupa pazarı geniş ve Orta Asya'nın petrol gibi doğal zenginlikleri ve hammaddelerine olan ihtiyacı yüksek olsa da bölgeyle doğrudan fiziki temasın olmaması ticari ilişkilerin gelişmesine engel oluşturmuştur. Dolaysıyla petrol ve doğal gaz boru hatlarının dünyanın büyük enerji ihracatçısı Rusya'nın tekelinde olması durumu daha da karmaşık hale getirmiştir. Yapılan enerji ihracatı Rusya aracılığıyla yapıldığından taşıma maliyeti, transit ve komisyonlar sebebiyle Orta Asya ihracatçılarına fazla bir mali gelir sağlayamamıştır. Ayrıca petrol ve doğal gaz ihracatında Rusya'nın koyduğu kotalar ve en iyi pazarlara kendi enerjilerinin ihracatını tercih etmesi gibi sebepler eklenince durumun umut verici olmadığı ortaya çıkmaktadır. Geçiş döneminde ihtiyaç duyduğu mali kaynaklara erişebilmek için alternatif yol bulmak gerekse de ilk yıllarda bulunduğu ortam buna müsaade etmemiştir. Çünkü doğu komşusu Çin o dönemde ekonomik reform ve dışa açılma politikalarını hayata geçirmenin ilk aşamasında olup sanayisi o kadar gelişmemiş ve enerjiye olan ihtiyacı yüksek değildi. Üstelik Çin 1990'lı yılların ortalarına kadar petrol ihracatçılarından olduğundan Orta Asya enerjisine ihtiyaç duymamıştır. Ancak bu durum 1990'lı yılların sonunda değişmeye başlamış ve 2000'li yıllarda Orta Asya'yla olan enerji iş birliği güçlenmeye başlamıştır. Güney Asya enerji açısından yoksun olsa da Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirerek ihtiyaç duyduğu enerjiye ulaşmak için girişimlerde bulunmuşsa da Afganistan'da yaşanan istikrarsızlık, İran'daki olumsuz durum ve Pakistan'ın isteksizliği yüzünden bir türlü gerçekleşmemiştir. 


Tablo 3. Orta Asya ve Rusya'daki Döviz Kuru Üzerindeki Devalüasyon 1998-1999 (96) 


Ülke 1998 Temmuz 1998 Ekim 1998 Aralık 1999 Nisan 
Kazakistan 43 4 7 32 
Kırgızistan 12 21 34 49 
Tacikistan 72 14 29 33 
Türkmenistan 2 25 55 70 
Özbekistan - 37 47 56 
Rusya 22 el 70 74 


Kaynak: International Monetary Fund, 2001. 
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Rusya'da 1998 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz çok hızlı bir şekilde Moskova'yla sıkı ekonomik bağları olan Orta Asya ülkelerine de sıçramıştır. Geçiş döneminin sancılarını yaşamakta olan ve kendilerini tam olarak toparlamaya çalışan bölge ekonomisine daha da ağır bir darbe olmuştur. Krizin ilk dönemlerinde Orta Asya ülkelerindeki Merkez Bankalar milli paralarının değer kaybetmesini kabullenmemiştir. Fakat büyük miktarda rezervlerini kaybettikten sonra döviz kurlarındaki yükselişi kabul etmek zorunda kalmıştır. 


Döviz kurlarında yaşanan şoklar ve bundan kaynaklanan ekonomik zorluklar bölge iktisadını olumsuz etkilemiştir. Orta Asya ülkelerinin dış borcu kriz döneminde yükselmiştir. Ancak bu durumun bölge ekonomisinde mevcut olan gerçeklerin daha iyi anlaşılması açısından bazı olumsuz etkilerinin olduğu da inkâr edilemez: 


İlk olarak, talep yönetimi politikalarının sıkılaştırılmasına eşlik eden nominal döviz kurundaki değer kayıpları başarılı bir şekilde reel değer kaybına dönüşmüştür ve bu ülkelerdeki iç enflasyon 1999>»un ikinci yarısında kademeli olarak düşmeye başlamıştır. Resmi döviz kurunu Ağustos 1998'den önceki seviyelere ayarlamayan Türkmenistan dışında, Rus rublesi ile Kazak tengesi, Kırgız somu, Tacik rublesi ve Özbek somu arasındaki ikili reel döviz kurları genel olarak kriz öncesi seviyeleri geri döndü. 
1998 yılının sonuna doğru, bu ülkelerdeki ihracat rekabet gücünde belirgin bir iyileşme görülmeye başlamıştır (International Monetary Fund, 2001). 


1998 yılındaki ekonomik kriz sebebiyle yaşadığı zor koşullardan sonra bölge ekonomisi toparlanmaya başlamıştır. Orta Asya ülkeleri güçlü ekonomik bir büyüme yolu kaydetmiş, kişi başı gelir düzeyi artmaya başlamış, fakirlik ve enflasyon ise azalmıştır (International Monetary Fund, 2007). 2000'li yılların başlarında Orta Asya ülkeleri farklı bir derecede olsa da piyasa ekonomisine geçiş sağlamıştır. 1998 yılındaki Rusya krizinden sonra bu ülkeler makro ekonomik istikrarı sağlamış ve piyasa reformunu uygulamıştır (Köhler, 2003). Kriz bölge ekonomisine zarar vermişse de aynı zamanda bu durum bölgede reformun hayata geçirilmesi ve derinleştirilmesine hız vermiştir. 


Ekonomik gelişme bölgede birbirlerinden farklılık gösterse de hayata geçirilmiş olan özelleştirme ve reform politikalarının etkileri olmuştur. Ama bölgede ortaya çıkan iktisadi büyümedeki asıl unsur sanayi alt yapısının geliştirilmesi, modern ekonomik koşulların geliştirilerek üretimin artmasından ötürü kaynaklanmamıştır. Aksine uluslararasında ortaya çıkan doğal kaynak ile hammadde taleplerine olan ihtiyacın artmasından kaynaklanan enerji fiyatlarındaki yükseliş ve bölgeye dıştan aktarılan yatırımla sıcak sermayelerden kaynaklanmıştır. 
Özellikle Kazakistan ile Türkmenistan enerji ihracatından büyük miktarda gelir elde etmeye başlamıştır. Özbekistan enerji ihracatından o kadar fazla gelir elde edememişse de Tacikistan ve Kırgızistan'la beraber işçilerin Rusya gibi dış ülkelerden sağladığı havalelerden yararlanmıştır. 
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2. GEÇİŞ DÖNEMİ SONRASI EKONOMİK GELİŞMELER 

Kuzey ve Güney Asya'nın yanı sıra Avrupa ile Doğu Asya'yı birbirine bağlayan köprü konumundaki Orta Asya bölgesi önemli stratejik bir konuma sahiptir. Geniş bir coğrafyaya sahip olan bu bölgedeki ülkeler bol doğal kaynak zenginliklerini kendinde barındırmaktadır. Kazakistan ile Türkmenistan'da bol miktarda petrol ve doğal gaz bulunmaktadır. Özbekistan'da da önemli miktarda petrol ve doğal gaz bulunmasının yanı sıra altın rezervleri zengindir. Kırgızistan ile Tacikistan petrol ve doğal gaz kaynaklarından yoksun olsa da bu ülkelerde bol miktarda su ve yüksek hidroelektrik potansiyeli bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Orta Asya ülkelerinde uranyum, bakır, demir gibi çeşitli maden yatakları da mevcuttur. Özellikle Hazar Denizi, Aral Gölü Havzası, Fergana Vadisi ve Karakum Çölü dünyanın önemli petrol ve doğal gaz yataklarını barındır. Ayrıca bu bölgeler bol miktarda tarım için elverişli topraklar, yenilenebilir rüzgâr, güneş enerji potansiyeline de sahiptir. 


Tablo 4. Orta Asya Ülkelerinin Önemli Enerji Rezervleri 


Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Tacikistan 
Doğal Gaz 
(trilyon metre 85 0,2 65 400 0,2 küp) 
Petrol 
(milyon varil) 
Kömür (milyar ton) 
Hidroelektrik 
(milyon kw) 


30 - 0,6 0,6 - 
28.225 1.070 1.516 - 413 
2,8 3,1 1,8 ii 5,8 


Kaynak: US Energy Information Administration, 2021. 


Kazakistan Orta Asya cumhuriyetlerinin toplam 4 milyon km? alanın 2,725 milyon km? yüz ölçümüne tek başına sahip olup bölge ülkeleri içerisinde en geniş toprağa sahiptir. Ayrıca dünyanın doğal kaynak zengin bölgelerinden biri olan Hazar Denizine komşu olması Kazakistan'a büyük avantaj sağlamıştır. En fazla doğal kaynak ve mineral rezervlerine sahip olan Kazakistan'dan sonra Hazar denizine kıyısı olan diğer Orta Asya ülkesi Türkmenistan'ın da doğal gaz açısından ön sırada olmakla önemli doğal kaynak rezervleri bulunmaktadır. Bölgedeki en kalabalık nüfusa sahip olan Özbekistan ise Kazakistan ile Türkmenistan gibi petrol ve doğal gaz açısından zengin olmasa da diğer komşuları Kırgızistan ve Tacikistan'a göre oldukça avantaja sahiptir. 


Doğal kaynak rezervlerinin yanı sıra dünyanın en dinamik ekonomilerinden bazılarıyla çevrili olan Orta Asya ülkeleri dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu avantajlar bölgeye daha da yüksek büyüme seviyelerine ulaşma ve yoksulluğu daha da azaltma fırsatı sağlar (International Monetary Fund, 2007). Ama bunlar bölge ülkelerinin etkili kalkınma stratejiler geliştirerek coğrafi konumu ve doğal zenginliklerinin sunduğu fırsattan yararlanabilmesine komşularıyla güçlerini birleştirebilmesine bağlı olmuştur. 
Çünkü Orta Asya sahilden uzak olduğu, dünya piyasasına ulaşabilmek, ihracat 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ve ithalatı gerçekleştirebilmek için lojistik ve taşımada transit olarak bir ya da birkaç komşu ülkelerinin yardımına ihtiyaç duymaktadır. Örnek olarak Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan Rus piyasasına ulaşmak için Kazakistan'a, Kazakistan ise Orta Doğu ile Güney Asya piyasasına ulaşabilmek için diğer komşularının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bölge ülkelerinin ekonomik kalkınma politikalarını belirlerken birbirilerini dikkate almalarını gerektirmektedir. 


Yüksek ekonomik büyüme oranını yakalayarak toplumsal refahı ileri sürmek ve fakirlik oranını azaltmak bağımsız Orta Asya cumhuriyetlerinin öncü hedeflerinden olmuştur. Lakin 1990'lı yıllarında yaşanan zorluklar sebebiyle Orta Asya ekonomisinde gerileme yaşanmıştır. Ancak 2000'li yıllarda bölge ekonomisi toparlanmaya ve büyümeye başlamıştır. 


Orta Asya ülkelerinin izlediği kalkınma politikalarında bazı farklılıklar olsa da genel olarak ekonomilerinin doğal kaynak ve hammadde ihracatına dayalı olması açısından birbirleriyle benzerlikler taşımaktadır. Orta Asya dünya ekonomisine entegre olmasında doğal kaynaklar önemli rol üstlenmiştir. Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan ihracatının yaklaşık 9665 doğal kaynaklardan oluşmakta, bu oran Kazakistan ile Türkmenistan için 7690'dan fazladır (Burunciu ve Izvorski, 2019). 


Enerji açısından Orta Asya zengin olmasına rağmen ülkeler arasında kaynakların dağılımında eşitsizlikler mevcuttur. Örnek olarak Türkmenistan Orta Asya'daki doğal gaz rezervlerinin çoğuna sahipken, Kazakistan önemli miktarda doğal gaz kaynakları olmakla beraber bölgedeki en fazla petrol ve kömür rezervine tek başına ev sahipliği yapmaktadır. Özbekistan ise belli miktarda petrol ve doğal gaz yataklarını bulundurmakla birlikte bölgedeki en büyük pamuk üreticisi konumundadır. Tacikistan ile Kırgızistan doğal kaynak zenginlikleri açısından diğer komşuları kadar şanslı olmasalar da Orta Asya'daki en büyük su kaynaklarını barındırmaktadır. Bu durum bölge ülkelerinin enerji politikalarındaki farklılıkların ortaya çıkmasına sebep oluşturmuştur. 


Tablo 5. Orta Asya'da Toplam Birincil Enerji Arzı 


Ülke Pay Oranı 
Kazakistan 050 
Özbekistan 027 
Türkmenistan 018 
Kırgızistan 4 
Tacikistan 2 


Kaynak: United Nations, 2018. 


Fosil yakıtlar Orta Asya bölgesinin birincil enerji arzı olarak görülmektedir. 
Bölgedeki en geniş topraklara sahip olan Kazakistan bölgenin birincil enerji arzı- nın yarısını temsil ediyor. Kazakistan genel olarak sahip olduğu enerji rezervleri açısından olduğu gibi enerji üretimi açısından da Orta Asya'da lider konumundadır. Özellikle petrol ve kömür üretiminde Orta Asya'daki başka bir ülke Ka- 


40 — Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri 


zakistan'la karşılaştırılamaz. Ancak doğal gaz üretiminde Türkmenistan bölgede lider konumundadır. 


SSCB döneminde bölge ekonomik faaliyetleri planlı ekonomik politikalarıyla birbirine bağlı olarak geliştirildiği için Orta Asya cumhuriyetleri bağımsızlığı elde ettikten sonra kendilerine özgü ve bağımsız iktisat faaliyetlerini sürdürmede zorluklarla karşılaşmıştır. Bu ülkeler bol doğal kaynaklara sahip olmalarına rağmen altyapı, ulaşım ve teknoloji açısından geride kalmış olduğundan onları verimli bir biçimde ülke ekonomisi için yeterince kullanamamıştır. Ayrıca kaynaklardan istifade edebilmek için bol miktarda sermaye ve teknolojilere gereksinim olmuşsa da kendilerinde eksik olduğundan bunlara sahip olan ülkelerle işbirliği yapmaya ihtiyaç duymuştur. 


Orta Asya'da geleneksel güç ve etki sahibi olan Rusya'nın 1990'lı yıllarda kendi içine düştüğü zorluklardan dolayı bölge ülkelerinin ihtiyaç duyduğu kaynakları karşılayabilecek durumda değildir. Diğer bir taraftan onlar arasında birbirini bütünleyici özellikler bulunmamaktadır (Kasım, 2020). Bu yüzden ABD, Avrupa, Çin ve Hindistan gibi bölgeye olan ilgisi artmakta olan diğer büyük güçlerle işbirliği arayışlarında bulunmak ideal olarak görülmüştür. 


Piyasa ekonomisine geçişin 1990'lı yıllarındaki sancılı döneminden sonra Orta Asya ekonomisi 21. Yüzyılda olumlu yönden ilerlemeler kaydetmeye başlamıştır. Yabancı yatırımcılar dünyanın her yerinde olduğu gibi kendi çıkarlarını etkileyen siyasi istikrar, yatırım için elverişli ön koşullar, piyasa ve ulaşım gibi konular Orta Asya'da da merak konusu olmuştur. Bölge her ne kadar geniş topraklara, özel geostratejik konuma ve zengin doğal kaynaklara sahip olsa da bağımsızlıklarının önceki dönemlerinde güvenlik ve siyasi istikrar sorunu gündemdeydi. 
Diğer taraftan SSCB dağıldıktan sonra Orta Asya ekonomilerinin geleceği hakkında mevcut olan belirsizlikler bu ülkelerin nasıl bir ekonomik politika izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Ayrıca ulaşım ve piyasa mekanizmasının gelişmemiş gerçeği yabancı yatırımcıların gelmesi konusunda olumsuz etki yaratmıştır. 


Bölge ekonomisi hayata geçirilen reform ve piyasa ekonomisine geçiş politikalarının farklı düzeylerde olsa da uygulanmasıyla yapısal değişim yaşamıştır. 
Dolaysıyla 1990'lı yıllarının sonuna doğru Tacikistan iç savaşının sona ermesi ve Rus krizinden etkilenerek bölgede meydana gelen ekonomik krizin atlatılması bölgesel siyasi ve ekonomik istikrara olan güveni arttırmıştır. Orta Asya'ya olan doğrudan yabancı yatırımlar da 2000'li yıllarda artmaya başlamıştır. 
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Şekil 1. Orta Asya Ülkelerine Doğrudan Yabancı Yatırım 1992-2020 (Milyar ABD dolar). 
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Kaynak: World bank, 2021. 


2000'li yıllardan başlayarak Orta Asya bölgesine genel olarak yabancı yatırım akışında oldukça hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Fakat yabancı yatırımın ülkeler arasındaki dağılımında büyük farklılıklar görülmektedir. ABD ve Avrupa bağımsızlık sonrası Orta Asya ülkelerinin egemenliği ve demokratik kurumlarının gelişmesini desteklediği gibi ekonomik açıdan dünyayla bütünleşmesine yardımcı olmaya çalışmıştır. Böylece onlar kendi ekonomik ve siyasi çıkarları için yeni alanlar açmış olacaklardı. Diğer taraftan bölge Orta Doğu kadar petrol zenginliklerine sahip olmasa da ve ona alternatif olabilmekten uzak olsa da azımsanamayacak miktarda petrol rezervleriyle (özellikle Hazar Bölgesi) batı ülkeleri ve şirketleri açısından ilgi çekici konumdadır. Bu yüzden onlar Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan başlayacak çoklu güzergâhları boru hatlarını destekleyerek dışa açılma projelerine teşvik etmiştir (Reza Djali ve Kellner, 2009). 


Rusya ise bölgedeki etkinliğini koruyabilmek için Orta Asya ülkelerinin önemli sektörlerine özellikle enerjiye yatırım yapmaya eğilim göstermiştir. Rusya, İran ve Orta Asya ülkeleri toplam dünya doğal gaz rezervlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu yüzden Orta Asya bölgesinin doğal gaz üretimi ve onların piyasaya aktarımında kilit rol üstlenmek Rusya'nın enerji sektörü için önem taşıyor (Ashurov vb, 2020). Rusya dış politikasında enerjiyi stratejik araç olarak görmektedir. Enerji sektörü silah sektörüyle beraber Rusya'nın dünyadaki büyük devlet imajını garanti etmede hayati önem teşkil etmektedir. Bu statüyü korumak için Rusya enerji sektöründe özellikle doğal gaz sektöründe dünyada lider konumunu korumak için kendinde mevcut olan enerjilerle yetinmeyip ulaşabildiği diğer ülkelerin de enerji sektöründe etki sahibi olmak ve onları kendi stratejik çıkarları için kullanmak istemektedir. Çin, Hindistan, Türkiye gibi diğer güçlerin de Orta Asya'ya olan ilgisi yeni asırda gittikçe artmakta ve bu bölgeye yönelik yatırımları da yükselme eğilimine girmiştir. 
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Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın Orta Asya'ya olan ilgisinin artması ve iş birliğinin güçlenmesi bölgede olumlu gelişmelerin yaşanmasına imkân sunmuştur. Orta Asya ülkeleri kendi kapasitelerine göre uluslararasındaki gelişmelerden ve fırsatlardan istifade etmeye çalışmıştır. Özelleştirme, dışa açılım ve reform politikalarıyla yabancı sermeye girişine olumlu ortam hazırlamaya çalışmıştır. Gittikçe artan doğrudan yabancı yatırım bölgenin ekonomisinin gelişmesi ve refah düzeyinin yükselmesini desteklemiştir (Muminov, 2019). Yabancı yatırım ülkelere sermaye akışını sağlayarak ekonominin gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle yeni bağımsızlığını kazanarak geçiş dönemi ve ekonomik toparlanma sürecinden geçmekte olan az gelişmiş ve fakir Orta Asya devletleri için yabancı yatırım gerekli projelere yatırım yapabilme imkânı sağlayabilmesi, makroekonomik istikrarı koruma, istihdam yaratma ve altyapının geliştirilmesi açısından hayati önem arz etmiştir. 


Kazakistan geniş toprakları ve zengin doğal kaynaklarıyla Orta Asya'daki yabancı yatırımcıların en fazla ilgisini çeken bölgedir. Bunda diğer komşularına göre ekonomik reform politikalarını daha başarılı bir biçimde uygulayabilmesi ve yatırımcılara daha elverişli koşulları geliştirebilmesi de kritik rol üstlenmiştir. 
Orta Asya toplam nüfusunun ancak (625'ine sahip olmasına rağmen 2017 yılında Kazakistan tek başına bölge ekonomisinin (060'ını, yabancı yatırımların ise 070'ini oluşturmuştur (Samruk, 2018). Türkmenistan ise genel olarak Orta Asya ülkeleri içerisinde Kazakistan'dan sonra en fazla yabancı yatırım çeken ülkedir. 
Bu çoğunlukla Türkmenistan'ın sahip olduğu dev doğal gaz rezervleriyle ilgilidir. Nüfus açısından bölgede en kalabalık olmasına rağmen Özbekistan, bahsi geçen komşuları kadar başarılı olamamıştır. Bu da genellikle Özbek hükümetinin korumacı tutumu ve ekonomik reform politikasında tutucu tavır sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Diğer açıdan petrol ve doğal gaz kaynaklarının çok yüksek miktarda olmaması nedeniyle fazla miktarda üretim ve ihracata teşvik etmemesinin de etkileri olmuştur. 


Tacikistan ile Kırgızistan'ın konumu diğer Orta Asya ülkelerinden çok farklıdır. Bunlar bölgede en küçük toprağa, en az nüfusa sahip olmakla beraber komşularına göre hem doğal zenginlikler hem de ekonomik açıdan fakirdir. Dolaysıyla bu ülkeler altyapı ve ulaşım açısından da geride kalmış sınırlı iç piyasaya sahip olma özelliği yabancı yatırımın kısıtlı olmasına sebep olmuştur. Öyle olmasına rağmen farklı düzeylerde olsa da bu ülkeler diğer komşuları gibi 2000'li yıllardan sonra önemli ekonomik gelişmelere imza atmıştır. Orta Asya ülkeleri 2000'li yıllardan başlayarak ilk on seneyi geçen bir süreçte oldukça hızlı bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Buna bölgeye yatırılan doğrudan yabancı yatırımlardaki artış ile uluslararasında doğal kaynaklara olan arz ve talep sonucunda ortaya çıkan enerji piyasalarındaki yükselişin etkisi önemli rol oynamıştır. Ancak bu büyüme eğilimi petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş ile günümüzde yaşanmakta olan Kovid-19 hastalığı nedeniyle yavaşlamıştır (World Bank, 2020). 


Tarım Orta Asya'daki tüm ülkeler için önemli istihdam ve geçim kaynağı durumundadır. Tarım sektörü aynı anda bölge ülkelerinin GSYH'sinde çok önemli 


Mehmetali Kasım 43 


bir yere sahiptir. Bölgedeki işgücünün “020 ila 050'sini istihdam etmektedir. Şimdiye kadar tarım, Kazakistan'ın GSYH'sinin “05,2'sini, Türkmenistan'ın “07,9'ini, Özbekistan'ın 918,5'ini, Kırgızistan'ın 620,8'ini ve Tacikistan'ın “623,3'ünü oluşturmakta olup Orta Asya ekonomisinin hala önemli bir sektörüdür (Food And Agriculture Organization, 2016). Servis sektörü bölge ülkelerinin diğer önemli konuma sahip ekonomik aktiviteleri arasındadır. Servis sektörü Kazakistan'da 064, Kırgızistan'da “055, Özbekistan'da “651, Türkmenistan'da 9639 ve Tacikistan'da 038'den fazla iş gücüne istihdam sağlamaktadır (World bank, 2021). Ancak bölgede tarımsal alanda ve servis sektöründe önemli gelişmeler yaşanmış olsa da Orta Asya ülkelerinin ekonomisinin genel gelişme seyrini en fazla etkileyen unsur enerji kadar değildir. 


Şekil 2. Orta Asya'nın Real GSYH'sinin Büyüme Oranı (6). 
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Kaynak: Worldbank, 2020. 


Şekil 3. Uluslararası Piyasada Petrol fiyatlarındaki Değişimler (ABD dolar/ varil) 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Orta Asya ülkeleri 2000'li yıllara doğru oldukça hızlı bir oranda ekonomik büyüme yaşamış, gelir seviyeleri de yükselerek refah düzeylerini yükseltmiş ve fakirlik oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Önemli enerji ihracatçılardan olan Kazakistan ile Türkmenistan bölgedeki en fazla yabancı yatırıma sahip olmakla birlikte dünyadaki enerji fiyatlarının yükselmesinden istifade edebilen ülkeler olarak 21. Yüzyılın ilk on senesinde gelir düzeylerini büyük ölçüde yükseltmiştir. Tacikistan düşük gelir statüsünden kurtulamamışsa da Özbekistan ile Orta Asya'nın en fakir ülkelerinden olan Kırgızistan düşük gelirli ülkeden orta gelirli ülke statüsüne yükselmiştir (Slay, 2015). 


Ancak, 2013 yılından sonra dünya piyasasında enerji fiyatlarındaki düşüş Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ekonomik büyümede enerji ihracatına çok bağımlı olan ülkeleri olumsuz etkilemiştir. Ayrıca Petrol ile doğal gaz zengini olmasa bile maden ve hammadde ihraç yapan Kırgızistan ve Tacikistan ekonomileri de dünya enerji fiyatlarındaki düşüşten zararlı çıkmıştır. Çünkü bu ülkelerin gelir kaynaklarının önemli bir kısmı Rusya ve Kazakistan gibi enerji ihracatçısı ülkelerde çalışan vatandaşlarının sağladığı dövizle bağlantılı olduğu için onlardaki ekonomik gerileme dolaylı olarak bu fakir ülkelere de yansımıştır. 
Son on yıllık dönemde kurumsal reformlarda kaydedilen ilerlemelere rağmen kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin önündeki uzun süredir devam eden zayıf yönetim, yüksek yoksulluk algısı ve rekabetin önündeki engeller gibi darboğazlar bölgedeki üretkenliği sınırlamaya devam etmektedir (World Bank, 2021). Günümüzde yaşanan Kovid-19 salgını aslında zayıf olan kurumsal altyapıyı daha net bir şekilde gözler önüne sererek Orta Asya ülkelerinin sürdürülebilir modem ekonomi inşa etmek için mevcut kalkınma politikaları üzerinde tekrar düşünmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 


3. DIŞ TİCARET POLİTİKALARININ ORTA ASYA 
EKONOMİK KALKINMASINA OLAN ETKİLERİ 


Dış ticaret ülke ekonomilerinin dünya ekonomisine entegre olmasının önemli göstergesi ve ekonomik gelişmeyi ileri süren mühim göstergelerden biridir. Siyasi ve ekonomik yapı, coğrafya, piyasanın boyutu, ulaşım ve altyapının gelişmişlik düzeyi, vergi vb. unsurlar ülkelerin dış ticaretinin gelişmesine etki gösterir. Orta Asya coğrafya açısından sahilden uzak olmasına rağmen doğudan Çin, kuzeyden Rusya, batıdan Türkiye ve Avrupa, güneyden İran ve Afganistan üzerinden Güney Asya ile Orta Doğu gibi dünyanın en büyük ve dinamik ekonomilerinin merkezinde yer alarak dış ticaretin gelişmesi için ideal konuma sahip olmuştur. 
Ama asırlardır Rus egemenliği altında bağımsız ekonomik politika izlemekten yoksun bırakılması, özellikle SSCB yönetiminde bölgede uygulanan sosyal planlamaya dayalı kalkınma politikalarının kök salması nedeniyle özel girişim ve serbest piyasa tecrübesinden yoksun kalmıştır. Ayrıca bölge ülkeleri ekonomileri doğrudan Moskova'ya bağımlı olarak dizayn edildiğinden Orta Asya ülkelerini dünya piyasasına bağlayacak altyapı ve ulaşımın geliştirilmesine özen gösterilmemiştir. Böyle bir yapının mirasçısı olan Orta Asya ülkeleri bağımsızlığı elde ettikleri 1990'lı yıllarda ekonomik ve siyasi yapılanmalarında zorluklarla karşılaştığı gibi dış ticaretlerini geliştirme açısından da sıkıntılar çekmiştir. 


Geçiş dönemi ve ekonomik zorlukların yaşandığı 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkeleri siyasi reform açısından fazla bir başarı elde edememiştir. Ama ekonomik reform ve ticaretin kolaylaştırılması açısından oldukça olumlu gelişmelere imza atmıştır. Farklı düzeylerde olsa da bölge ülkeleri yabancı yatırımlara izin vermiş, özel mülkiyete müsaade eden ve onu garanti etmeye yönelik kurumları geliştirmiş, özelleştirme ve dışa açılma politikalarını ileri sürmüştür. Gümrük vergilerinde de değişiklikler yaparak dış ticarete kolay ortam sağlamaya çalışmıştır. 
Ortalama ithalat vergisi Kazakistan'da “06,2, Kırgızistan'da 04,7, Tacikistan'da 707,9, Türkmenistan'da “05,1 ve bölgenin en korumacı ülkesi Özbekistan'da 615,4 oranında olup dünya standardına göre o kadar da yüksek değildir (Mogilevskii, 2012). Bölge ülkeleri dış ticaret açısından izlediği politikalar engelleyici değildir. 
Bu husus yeni asırdaki ekonominin toparlanma ve gelişme kaydetme sürecinde dış ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine olumlu etki sağlamıştır. 


Genel olarak tüm orta Asya ülkelerinde dış ticaret geçiş sürecinden sonra hızla gelişmeye devam etse de ülkeler arasında farklılıklar söz konusudur. Orta Asya ülkelerinin mal ticareti performansı karakteristik olarak (i) ticaretin hızlı genişlemesi; (ii) ihracatta birkaç temel ürünün hâkimiyetinin devam etmesi ve (iii) ticaretin az sayıda ülkeye yoğunlaşması yönünde ilerleme içerinde olmasıdır (Asian Development Bank, 2006). 


Tablo 6. Orta Asya Ülkelerinin Dış Ticaret Gelişimleri 


Ülke Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Tacikistan Türkmenistan İthalat/ 2000 7,060 0,506 2,947 0,762 1,404 
(Milyar ABD doları) 

İhracat/ 2000 9,287 0,510 3,264 0,746 1,604 
(Milyar ABD doları) 

GSYH 18,291 1,369 13,76 0,860 2,904 
(Milyar ABD doları) 

Dış Ticaretin 75,73 78,05 45 169 103,58 
GSYH/'sine Oranı “o 

İthalat/2019 40,034 4,649 21,189 4,02 3,03 
(Milyar ABD doları) 

İhracat/2019 58,164 2,025 13,898 0,811 9,33 
(Milyar ABD doları) 

GSYH 181,666 8,456 57,921 8,11 45,231 
(Milyar ABD doları) 

Dış Ticaretin 52,33 81,26 61,96 59,56 27,32 


GSYH'sine Oranı “o 
Kaynak: World bank, 2021. 


Orta Asya ülkelerinin dış ticaret hacminde 2000'li yıllarına göre GSYH'sinde olduğu gibi bir artış söz konusudur. Dış ticaretten en fazla istifade edebilen ülke yabancı yatırımda olduğu gibi bölgedeki en büyük ekonomiye sahip olan Kazakistan'dır. Türkmenistan ise devasa petrol yataklarına sahip olması ve ihracata yönelik dış ticaret politikası izleyerek ülke milli gelirini yükseltmeyi başarmıştır. 
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Bölgedeki en küçük ekonomik boyuta sahip ve en fakir olan Kırgızistan ile Tacikistan dış ticaretten zengin komşuları gibi kazançlı çıkmamıştır. Bunların dış ticaret hacimlerinde eski dönemlere göre artış söz konusu olsa da ithalatı ihracatından daha hızlı büyümüştür. Dış ticaretteki açık bu ülkelerin dış borçlarının ve yabancı güçlere olan bağımlılıklarının derinleşme tehlikesini de beraberinde getirmiştir. Özbekistan 1990'lı yıllarda uluslararasındaki pamuk fiyatlarında ortaya çıkan artışın getirdiği avantajla ihracatında oldukça hızlı bir gelişme yaşamıştır. 
Fakat son zamanlarda ortaya çıkan pamuk fiyatlarındaki düşüş Özbek ihracat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Ayrıca Özbek hükümetinin hayata geçirdiği ithal ikameci endüstrilere destek, döviz rezervlerini korumak ve temel gıdayı sübvanse etmek gibi politikaları refah kayıplarına neden olmuştur (Organisati- on for Economic Co-operation and Development,2017). Özbekistan ithalatının ihracatına göre daha hızlı büyümeye devam etmesinin, ülkenin ticari açığının yükselmesine yol açarak durumun sürdürülebilir olup olmadığının tartışılması söz konusudur. 


Bölgesel Ticaret Anlaşmaları (RTA) katılımcı ülkelerin daha az maliyetle ticari politikalarını liberalleştirme, ticari ortaklarının korumacı eylemlerin risklerini azaltmalarına yardımcı olarak ve ülke içindeki liberalleşmeye karşı direnmelerin üstesinden gelebilmesine yön verip bölgelerarası ticaretin gelişmesini ileri sürecektir (Asian Development Bank, 2006). Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ülkelerin dünya ekonomisine entegre olması ve dış ticaretini geliştirmesinde sıkça iş birliği yaptığı uluslararası kurumların başında gelmektedir. Kırgızistan 1998, Tacikistan 2013, Kazakistan 2015 yılında WTO'ya üye olarak dünya ekonomisine daha da entegre olmak için çok önemli bir adım atmıştır. Özbekistan'ın üyelik süreci devam etmekte ve Türkmenistan hala başvuruda bulunmamış durumdadır. 


Orta Asya'nın bölgesel ve küresel ekonomilerle bütünleşmesi 2000'li yılların- dan başlayarak daha da güçlenmeye devam etmektedir. 2000 yılında Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ortak Pazar ve gümrük birliği inşa etmek için Avrasya Ekonomik Topluluğu'nu (EEC) kurmuştur. Bu örgüte 
2006 yılında Özbekistan'da üye olmuştur. EEC Rusya başta olmak üzere eski 
SSCB ülkeler arasındaki bölgesel ekonomik işbirliği ve ticaretin artmasına olumlu katkı sağlamıştır. Rusya ile Orta Asya ülkeleri arasında sıkı ilişkiler mevcut olsa da onlar arasında birbirlerini bütünleyici özellikler eksiktir. Orta Asya ülkeleri Rusya'ya tekstil ürünleri, gıda, meyve ve sebze gibi tarımsal ürünleri ihraç etmektedir. Tacikistan ve Kırgızistan özellikle servis ihracatında ön plana çıkmakla birlikte Çin'den ithal ettiği ürünlerin tekrar Rusya'ya ihracatında önemli bir kar elde etmektedir. Bunlara rağmen Rusya” nın bölgede önemli ekonomik aktör olarak varlığını sürdürmesinde enerji çok mühim rol oynamaktadır. Rusya Avrupa'yla Orta Asya arasındaki geçit konumuyla tekelinde bulundurduğu petrol ve doğal gaz boru hatları gibi taşınma araçları ve yollarından istifade ederek bölgedeki ekonomik ve ticari çıkarlarını korumaktadır. 


Avrupa ise Orta Asya'yla ekonomik açıdan işbirliği yapmaya çok hevesli olan önemli dış aktördür. 1990'lı yıllarının sonuna doğru bölge ülkeleriyle Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması (PCA) imzalamıştır. Anlaşma gereğince beş Orta Asya ülkesinden üçü (Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan ve Özbekistan) AB pazarına elverişli erişimden yararlanmaktadır. Fakat Kazakistan ile Türkmenistan üst orta gelir düzeyindeki ekonomiler olarak artık bu programdan yararlanamamaktadır (European Commission, 2021). 2019 yılında Avrupa Birliği Kırgızistan ile Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması (EPCA) yapılmıştır. Bu anlaşma bir seri siyasi, işbirliği ve ticaretle ilgili konuları içermiş olup ikili ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Asıl amacı ise Kırgızistan'da yasal, eğitim, kırsal gelişme, su yönetimi, altyapı, özel sektörün gelişimi ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik reformları desteklemektir (European Commission, 2019). 


AB yatırım ve ticaret hacmi açısından Orta Asya'da Rusya'yla yarışabilecek konuma yükselmiş, hatta onu bazı alanlarda geride bırakmış durumdadır. AB ve Rusya bağımsızlık sonrası Orta Asya ülkelerinin en önemli ticaret ortağı konumuna sahiptir. Ama bölgeye yeni gelen aktör Çin'in etkisi gittikçe artmaktadır. 
Bunun sebebi ise: 


“Orta Asya bol enerji kaynaklarına, Çin ise hızlı gelişmekte olan iktisadıyla dev bir piyasaya sahiptir ve Çin ekonomisi bol miktarda enerjiye ihtiyaç duymaktadır; 


Orta Asya enerji zengini olmasına rağmen altyapı, ulaşım ve iktisadi açıdan geride kalmış ve bol miktarda sermaye ve teknolojiye ihtiyaç duymaktadır; 


Bunları elde edebilmek için finansal, teknolojik avantajlara sahip olan Çin'le iş birliği yapmak ideal olarak görülmektedir; Onların piyasaları arasında birbirini bütünleyici özellikler bulunmaktadır” (Mehmetali, 2020). 


Özellikle Çin “Kuşak Yol Girişimi” (BRI) aracılığıyla Orta Asya ülkelerine daha da ilgi göstermeye başlamıştır. Çin bölgeye yönelik stratejik yatırım projelerini arttırmak ve güçlendirmekle birlikte ikili ticari ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik yoğun bir çaba göstermektedir. Geleneksel olarak Çin ve Avrupa arasında bir bağlayıcı köprü konumunda olan Orta Asya'nın, BRI planlarının sotansiyeline sahip olduğu düşünüldüğünde Çin açısından çok yakında büyük bir rol oynaması beklenmektedir (China Briefing, 2021). 


Orta Asya ülkeleri ekonomilerinde ticaretin payı oldukça yüksektir. Bu ülkelerin genel benzer özellikleri doğal kaynaklar ve hammadde gibi ürünler ihracatının çoğunu oluştururken işlenmiş sanayi ürünleri ithalatında önem kazanmıştır. 
Bölge ekonomileri arasında birbirini bütünleyici özellikler eksik olduğundan bölgesel bütünleşme ve ticaretin gelişmesine olumsuz etki yaratmıştır. Günümüzde Orta Asya ülkelerinin önde gelen ticaret ortakları Avrupa Ekonomik Alanı (625), Çin (9021) ve Rusya (618) durumundadır. Ayrıca Türkiye, ABD, Kazakistan ve Güney Kore gibi ülkelerde bölge ülkeleriyle olan ticarette yüksek sıralarda yer almaktadır (Coface, 2019). 


30 sene öncesine göre Orta Asya ülkeleri hem ekonomik büyüme, refah düzeyinin yükselmesi hem de ticaretin gelişmesi açısından oldukça ilerleme kaydetmiştir. 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Kovid-19 salgını Orta Asya ülkelerine de yayılarak sosyal yaşamda olduğu gibi ekonomik ve ticari faaliyetlere de etkisini göstermiştir. Orta Asya ülkeleri salgına karşı önlem olarak sınırların kapatılması, göçlerin ve ekonomik faaliyetlerin kısıtlandırılması gibi uygulamaları hayata geçirdiğinden hammadde ihracatı ve bölgeye yönelik işçi dövizlerindeki düşüşlere yol açmıştır (Gupta, 2020). Özellikle bölgedeki gerekli olan ticaret ve ulaşım bağlantısı büyük ölçüde etkilenmiştir. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, serbest meslek sahipleri en fazla zarara maruz bırakılmıştır. Turizm sektörü de kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörler arasındadır. Bu husus ekonomik ve ticari gelişmelerden yeterince nasibini alamayan fakir ve memur olmayan işçi kesimlerini daha fazla zora sokmuştur. Böylece pandemi, bölgedeki sosyal ve güvenlik sistemlerindeki açıkları ortaya çıkarmıştır. Korunmasız kişileri hedef alan kamu sağlık hizmetleri finansmanına vurgu yapmaktadır (United Nations, 2021). Ayrıca pandemi dış ticarete çok bağımlı fakir ülkelerin dış borçlarının daha da artmasına ve yabancı ülkelere daha bağımlılığının artmasına sebep olmuştur. 
Tahminlere göre ekonomik büyüme oranlarında düşüş olduğu gibi Orta Asya ülkelerinin dış ticaretinde de bu süreçte gerilim söz konusudur. 


4. MODERN VE GÜÇLÜ EKONOMİ İNŞASI SÜRECİNDEKİ 
FIRSATLAR VE ZORLUKLAR 


4.1. Siyasi ve Yasal Kurumların Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri 


SSCB yönetiminden kurtularak bağımsız olmalarında Orta Asya liderlerinin milli özgürlük ve hak arayışında mücadele ettikleri söz konusu değildir. Bağımsızlık bu ülkelere kendileri hiç ummadığı bir şekilde SSCB merkezi yönetimden kaynaklanan çöküş sebebiyle verilmiştir. Bağımsızlık sonrası geçiş dönemi sürecini yöneten kadrolar demokrasi anlayışı ve piyasa ekonomisi tecrübelerine sahip insanlardan oluşmamıştır. Marksist-Leninist siyasi ve ekonomik anlayışıyla eğitilmiş, SSCB komünist zihniyeti içerisinde yükselmiş kadrolardan teşkil edilmiştir. Bu yüzden onların bağımsızlık sonrası izlediği hem ekonomik hem de siyasi politikalarında her ne kadar reform iddiaları bulunsa da bu gerçek anlamdaki demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçiş değildir. 


Orta Asya liderleri yeni bağımsız cumhuriyetlerinde nasıl siyasi ve ekonomik politika uygulayacakları, mevcut sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden nasıl geleceği hakkında zor testlerle karşılaşmıştır. Bu süreçte yine onlar SSCB yönetim ve düşünce tecrübelerinden istifade etmiştir. Şu anda bile “Sovyetçilik” belirli ölçüde ekonomik sistemleri ve siyasi yapılarını etkilemektedir. Bölge ülkelerin çoğunda tek partiye dayalı bir rejim muhafaza edilmektedir (Reza Djali ve Kellner, 2009). Liderler her ne kadar piyasa ekonomisine geçiş, özelleştirme ve serbest rekabet ortamının geliştirilmesinden bahsetseler de eski alışkanlıklarından dolayı olabilir ki ekonomik faaliyetlerin her alanına müdahale etmekten geri durmuyor. 
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Bir ülkede siyasi istikrarsızlık ne kadar yüksek olursa, bu ekonomik politikalarla ilgili daha fazla belirsizliğe yol açarak iktisadi gelişmeye olumsuz etki yaratabilecektir. Bunun örneğini en fazla Tacikistan'da ve belli düzeyde diğer Orta Asya ülkelerinde 1990'lı yıllarda görülmüştür. Kaynakların ve ülke zenginliklerin kontrolü hakkında elitler arasında bir yarış söz konusu olup Orta Asya bölgesi siyasetle iktisadi çıkarların iç içe olduğu dünyadaki önemli coğrafyalar- dan biri olarak ortaya çıkmıştır. 


Bölgedeki seçkinler, rekabet halindeki çıkarları (genellikle kişisel) avantaja çevirebileceklerini kabul ettiler. Sonuç olarak, hukukun üstünlüğü, kurumsal yönetim ve ticari işlemlerde şeffaflık gibi kavramların genellikle çıkarlar için harcanabilir olduğu düşünülmektedir (Makarenko, 2020). Bağımsızlık sonrası bölge ülkelerinde yeni elitler ortaya çıkmıştır. Onlar ülke siyaseti ve ticari faaliyetlerini tekellerinde bulundurma girişimlerinde bulunarak zenginliğin, ekonomik büyümenin ve ticari kazançların belli bir kesimlerin menfaatleri için daha çok hizmet eden ve günümüze kadar etkisi devam etmekte olan bir yapıyı oluşturmuştur. 
Bu yapı ekonomik kaynakları yetersiz olan Kırgızistan için düşük düzeyde olsa da enerji ve ekonomik kaynak açısından zengin olan Orta Asya ülkelerinde daha belirgindir. 

Orta Asya ülkelerinde hâkim olan düzen siyasi adaletin ve bağımsız yasanın eksik olduğu oligarşi yapıdır. Bunda birkaç işletmenin, ailenin veya bireyin ülkeyi yönetmesine izin veren bir otokrattık güç yapısıdır. İşlerin yürümesi genellikle güçlerin ve kişisel çıkarların birbirleriyle olan ilişkilerinden geçer. Mevkileri, zenginlikleri ve bağlantıları, perde arkasındaki kamu politikasını etkilemelerine izin verdiğinden rüşvet ve hukuksuzluk günlük hayatta norm haline gelmiştir. Bu da kaynakların verimli kullanımı ve eşit dağılımına kötü etki yaratmıştır. Liderler ülke kaynaklarını denetimsiz bir şekilde kendi mevkilerini sağlamlaştırmak, kişisel çıkarlarını korumak, kendilerine destekçi aramak ve farklı tavır sergileyen vatandaşlarını cezalandırmak için de kullanabilmiştir. Sosyal ve toplumsal sorunlar, gelir eşitsizlikleri, bazı toplumsal kesimlerin dışlanması ve ekonomik gelişmelerden paylarını alamaması gibi durumlar ortaya çıkmıştır. 


Bölge, Türkmenistan'da Saparmurat Niyazov ve 2006 yılında onun yerine geçen Gurbangiy Berdimuhamedov, Özbekistan'da Islam Karimov, Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev, Tacikistan'da Emomali Rahmon gibi uzun süredir hüküm süren eski komünist güçlü adamlar tarafından yönetilmiştir (Sharkov, 2016). Bunların benzerlikleri kendi ülkelerinde krallık ilan etmeden ülkelerini krallar gibi yönetmiş olması, kişisel imajlarını yükseltmeye uluslararasında ülkelerinin imajını iyileştirmekden daha ehemmiyet vermesidir. Ayrıca rakiplerini takip ederek demokrasi ve eşit rekabetin eksik olduğu ortamlarda girdiği seçimlerde her zaman oldukça yüksek oranlarla kazanmasıdır. Devlet servetlerinin ve kaynaklarının aile ve çevre kayırmacılığı açısından da bu liderlerin çok yetenekli olması takdire şayan olmayan özellikleri içerisindedir. Hükümetlerinin demokratikleşmeyi destekleme taahhütlerine rağmen, bu devletler, çeşitli şekillerde “kişisel diktatörlükler”, “otoriter başkanlıklar” ve “neopatrimonyal” ve “sultanist” 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rejimler olarak adlandırılan demokratik olmayan yönetimi benimsediler. Ayrıca, demokrasiyi kişisel siyasi bekalarına yönelik en büyük tehdit olarak gören Orta Asya liderleri, ülkelerindeki demokratik açmazdan sorumlu tutuldular. (Omelicheva, 2020). 


Kırgızistan yöneticileri Orta Asya'daki diğer komşuları gibi kişisel “Sultanlık” kurmada başarılı olamadılar. Ülkede sürekli lider değişimi ve demokratik eylemler yaşanarak diktatör komşularından farklı yol izlemiştir. Seçim demokrasinin tamamı olmadığı nettir ve gerçek demokrasiyi inşasında en önemli unsurlardan olan demokratik kurum ile bağımsız yasa bu ülkede daha olgunlaşmamış durumdadır. Bu yüzden Kırgızistan'da da yolsuzluk, gelir dağılımdaki adaletsizlik ve rüşvet olayları yaygındır. Bunun gibi siyasi, legal ve toplumsal hoşnutsuzluklar bağımsızlık sonrası hayata geçirilen ekonomik reformların daha da kurumsallaşmasına engel oluşturur. Hüküm süren eşitsizlik ve güvensizlik ortamı halkın adil rekabet etme ve yenilikler ortaya çıkarma şevklerini zedeleyecektir. Bunlar sonuçta bölgedeki ekonomik ve toplumsal gelişmelere menfi etki yaratacaktır. 


Orta Asya ülkelerinin sosyoekonomik koşullarıyla birleşen siyasi kültürleri ve tarihi mirasları tam demokratikleşmenin önündeki engeller olarak hizmet ettiği iddia edilmektedir (Omelicheva, 2020). Ancak bölge ülkeleriyle aynı siyasi ve tarihi mirasa sahip olan Kırgızistan'da ortaya çıkan değişimler ve demokratik arayışları bu iddiaların tartışılır olduğunu göstermektedir. Yakın zamanlarda Orta Asya'da ortaya çıkmakta olan sosyal ve toplumsal değişimler bölge geleceğinin farklı bir gelecek arayışında olabileceklerinin işaretlerini vermektedir. Özellikle yeni nesillerin SSCB etkisinden ve tarihi miraslarından daha da uzaklaşmakta olduğu, genç kuşaklar arasında kendi milli değerlerini arayanlar, dini inanç ve kültürlerini benimseyenler, modern demokratik yaşamı dile getirenler vb. çeşitli düşüncedeki toplumsal kesimler ortaya çıkmaktadır. Bu eğilim Sovyet hafızalı bölgedeki siyasi, ekonomik vb. toplumsal alanlarda güç sahibi olan yaşlı kuşakların yerine yeni kanların girmesiyle daha da güçlenmeye başlayacağı öngörülebilir. Böylece mevcut siyasi ve ekonomik düzen toplumsal değişimlere ayak uydurabilmek için reform yapmaya ya da değiştirilmeye mecbur kalacaktır. 


Bölge yönetimleri günümüzde meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Onların eskiden siyasi özgürlük pahasına iktisadi gelişme vaat ederek varlığını korumaları içine düştükleri ekonomik zorluklarla gittikçe etkisini kaybetmektedir. 
Dolayısıyla bölge nüfusu hızlı bir şekilde büyümeye devam etmekte ve bölgede genç nüfus çoğunlukta (ortalama yaş 27) olup hükümetler yeni istihdam yaratma baskısına maruz kalmıştır. Hatta bölgedeki en zengin ekonomi Kazakistan dâhil olmak üzere bölge yönetimleri işgücüne girmeye hazır tüm gençlere istihdam etmek için gereken iş imkânı yaratamıyor (Stronski ve Zanca, 2019). 


Bağımsız yasa, adil mahkeme ve etkili yürütme mekanizmasının gelişmemesi bölgede yönetici, memur ve iş insanlarına olan nezaret mekanizmasının eksik olmasına ve yolsuzluğun yayılmasına sebep oluşturmuştur. Yolsuzluk bu ülkelerin hepsinde mevcut bir sorundur. Uluslararası toplumlar tarafından, özellikle ticari 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firmalar ve bu alanlarda çalışmaya başlayan uluslararası yardım kuruluşları tarafından genel bir mesele olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda yolsuzluk tüm bölge vatandaşları tarafından da bir sorun olarak görülmektedir (Mcmann, 2014). Her ne kadar bölgede kısa vadede demokratik reform sürecinin yaşanması beklenmese de değişimlerin bölge yöneticilerinin iradesine göre ilerleyeceği de beklenmemelidir. İslam Kerimov 2016 yılında öldükten sonra hayattayken adaylık için hazırladığı kızının yerine Şavkat Mirziyoyev uyanık davranarak yönetimi ele geçirmiştir. Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'un yerine geçmesi için kızını hazırladığına dair söylemlerin olmasına rağmen 2019 yılında hizmetten istifa ettiğinde Kasım Cömert Tokayev'ı vekâlet olarak bırakmıştır. 


Gerçi eski liderlerin yerine kendi soyundan olmayan başka isimlerin gelmesi bu ülkelerin siyasi ve ekonomik alanlarında büyük değişikliklerin ortaya çıkması anlamına gelmeyebilir. Ama bu en azından süper liderlik iddiasında bulunan ve ülkedeki imajının sarsılmaz olduğu düşünülen insanların da aslına bakarsak her isteklerini yerine getirmede kendilerine göre zorlukları olduğunu gösterir. 
Ayrıca totaliter liderlerin bile toplumsal değişimler karşısında ve halkın talepleri üzerine bazı açılardan taviz vermek zorunda kalabilecekleri açısından önem taşır. Tokayev yönetime geçmesine rağmen o halen Nazarbayev'in gölgesi ve etkisi altında hareket etmektedir. Şevket Mirzoyev ise Kerimov dönemindeki sistemi kökten değiştirmeye hazırlıklı olmasa bile ülkenin dışa açılmasında ve bazı hakların genişletilmesinde değişimler yapmıştır. 


Ama bölge ülkeleri güçlü ve modern ekonomik inşa etmek, halkın refah düzeyini yükseltmek ve güzel bir gelecek arzu ederse mevcut siyasi ve yasal kurumlarında köklü reform yapamazsa bile önemli değişiklikler yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. En azından siyaset istikrarlı ve güvenli olmalıdır ki bölgeyle işbirliği yapmak isteyen ortaklar ve yatırımcılar için uygun ortam oluşsun. Yasalar batı demokratik standartlarında olmasa bile halkın ve yatırımcıların hayat ve mal güvenliklerini garanti edebilsin. Yetenek ve liyakatin ön planda olduğu, rüşvet ve torpillerin her alanda olduğu gibi kısıtlandığı bir ortam yaratmaya çaba harcanmalıdır. Böylece halkın aklı ve fiziki kabiliyetlerin en güzel şekilde istifade edilebilir, çalışma zevklerini artırarak ülke ekonomilerine daha fazla katkı sağlayabilecektir. Toplumsal uyanış ve hak arayışlarının güçlenmeye devam etmesiyle gelecekte yöneticilerin iradesine bakmaksızın Orta Asya'da liyakatin ön plana çıktığı, iş dostu ve daha eşitlikçi olumlu gelişmeler yaşanabilecektir. 


4.2. Enerji Laneti? 


Dünya genelinde, zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler genel olarak otoriter ve yozlaşmış durumda olup Orta Asya bundan istisna değildir. Bu yüzden bazı analistler doğal zenginliklerin otoriterlik için verimli bir üreme alanı sağlamış olduğunu öne sürdüler (Nikolava,2021). Hatta buna yönelik ekonomik literatürün- de “enerji laneti” diye bir kavram da ortaya çıkmıştır. Özellikle bu kavram Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki doğal kaynak zenginleri otoriter rejimler için daha sık kullanılmış olsa da bazen Orta Asya ülkeleri için de kullanılmıştır. 
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Bahsi geçen enerji zengini otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerin hatta bazıları- nın yüksek gelir düzeylerine sahip olmalarına rağmen hiçbirinin modern ekonomik yapıya sahip gelişmiş ülkeler statüsüne kavuşamaması bu kavramın doğru olduğu algısını verebiliyor. Ancak derin inceleme ve ülke gerçeklerinin kapsamlı bir biçimde araştırılmasıyla farklı sonuçlar alınabilmektedir. 


Ateşi insanlar yemek pişirmek ve ısınmak gibi kendi menfaatleri için kullanabiliyor. Aynı maddeyi insanlar yine evleri yakmak, insan ve canlıların yaşamına zarar vermek için de kullanabiliyor. Burada asıl söz konusu olması gereken ateşin doğasının iyi ya da kötü olduğu değil, insanların bu maddeyi nasıl ve hangi amaç için kullandığı olmalıdır. Petrol, doğal gaz vb. enerji kaynakları ve mineraller insan yaşamı ve her ülke ekonomileri için hayati önem taşır. Bunlarsız modern bir ekonomiden bahsetmek mümkün gibi gözükmemektedir. Dünyadaki tüm devletler güvenebilir ve uygun fiyattaki enerjiye sahip olmak istemektedir. Hatta bu uğurda birbirileriyle çetin rekabet yapmakta, bazı ülkeler daha ileri giderek savaşı bile göze alabilmektedir. Gerçekten enerji bir lanet olsaydı tüm ülkeler, en azından bazı ülkeler ondan uzak durmaya çalışmış olurdu. 


Bol doğal zenginliklere sahip pek çok ülkeler fakirlik, eşitsizlik, yolsuzluk ve cehalet içerisinde zor şartlar içerisinde olduğu gerçektir. Ama 19. Yüzyılda İngiltere sanayi devriminde bol kömür rezervlerini sanayileşmesinde avantaja çevirdiği gibi yine enerji zengini ABD, Kanada, Norveç gibi ülkeler enerji zenginliklerini verimli bir şekilde akıllıca kullanarak dünyanın önde gelen ekonomi inşa etme sürecinde çok iyi bir avantaja çevirebilmiştir. Bu yüzden petrol ve doğal gaz gibi kaynaklarının gelişimi iki taraflı kılıç gibidir. O hem ülkelerin bağımsızlığı, ekonomik refahı ve siyasi istikrarı güçlendirebilir hem de aynı zamanda çatışma ve eşitsizliklere yol açabilir (International Relations and Security Network, 2010). 
Ama burada yine esas olan enerjinin kendisi değil, onu kimin, nasıl ve hangi maksat için kullandığıdır. 


Orta Asya doğal kaynaklar açısından zengin olsa da halkçı bir yönetim eksik olduğu için kaynaklar genelde ülkenin ya da halkın gerçek çıkarlarını gözeterek verimli ve adil kullanılmamıştır. Yöneticiler kaynakları şahsi mevki, kişisel çıkar ve bağlantılarını güçlendirmek için bir araç olarak görmüştür. Hatta yabancı ülkeler ve yabancı şirketlerle de bu kaynaklardan kişisel çıkarları açısından hizmet ettirmede iş birliği yapmaktan geri durmamıştır. Vatandaşların bile ülke kaynakları uğruna birbirleriyle yarışması, siyasi bağlantı, rüşvet vb. işlemlere başvurmak bölgede sıradan bir olay haline gelmiştir (Mcmann, 2014). 


Bölge ülkeleri ekonomik kalkınma politikalarında ve doğal zenginliklerden istifade edilmesinde Norveç gibi ülke kaynaklarını devletin kalkınması için önemli olan eğitim, sağlık, refah, üretim vb. alanların gelişmesi için kullanan, doğal kaynakların belli bir azınlık kesim için değil tüm ülke vatandaşlarının ortak çıkarlarına hizmet eden mekanizma geliştiren ülkeleri örnek almamıştır. Aksine Orta Doğu ve Afrika'daki ülke zenginliklerini ailevi ve yandaş çıkarları için kullanan, kendi halkına hiçbir hak ve hukuk tanımayan tiranların izlediğine benzer bir politika tercih etmiştir. Putin'den Nazarbayev'e ve Karimov'dan Niyazov'a, Sovyet eğitimli liderler farklı tercih, baskı ve baskı kombinasyonları yoluyla meşruiyet iddiaları ve oligarşi güçlerini sağlamlaştırmayı başardı. Bu oligarşiler ekonomik yeniden tahsis mekanizmalarını kendilerine ve müttefiklerine fayda sağlamak için kurmuşlardır (Özcan, 2020). Bağımsızlık sonrası 30 sene geçtikten sonra genel olarak bölge ülkelerinin milli gelirleri, yabancı yatırım ve dış ticaret miktarlarında büyük artışlar ortaya çıkmıştır. Ama bu zenginlik artışından yönetimi ele geçiren azınlık elit ve yandaşları daha çok istifade ederek zenginlik denizinde yüzerken haklın çoğu fakirlik ve sefalet içerisinde yaşamaya mahküm bırakılmıştır. 


Gerçi Orta Asya'da iyi bir yönetim ve demokratik kurumlar geliştirilebilseydi ve ülke kaynakları adil, eşit ve şeffaf bir şekilde kullanabilseydi bölgenin kalkınması için çok büyük avantaj sağlayacaktı. Zengin doğal kaynaklara sahip olmak aslında lanet değil, o ülke için enerji açısından fakir olan ülkelere göre büyük üstünlük sayılır. Diğer ülkeler ihtiyaç duyduğu enerjilere sahip olmak ve satın almak için devasa yatırımlar yapmaya mahküm kalırken enerji zenginleri hem kendi ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisinden temin edebilecek hem de fazla üretimi ihraç ederek elde ettiği gelirden istifade edebilecektir. Böylece başka sektör ya da yeni iş imkanlarının açılması ve geliştirilmesine de gerekli kaynağı garanti etmiş olacaktır. 


4.3. Ekonomik Kaynakların Çeşitlendirilmesi 


Ekonomiler büyüme, gelişme ve olgunlaşma sürecinde farklı aşamalardan geçer. 
Eski dönemlerde avcılık ve balıkçılığı esas alan ekonomilerden bozkır ekonomik sürecine geçiş, bozkır ekonomik sistemden tarımsal ekonomiye geçiş iktisat tarihinde önemli gelişmelerden sayılır. Modern ekonomik tarihinde dünya ekonomisi İngiltere'de ortaya çıkan ve günümüze kadar dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Sanayi Devriminden sonra tarımsal ekonomiden sanayi ekonomisine geçiş sürecine girmiştir. Batı ülkeleri 19. yüzyılda hızlı sanayileşme sürecini yaşayarak dünyadaki ilk sanayileşmiş modern ekonomileri inşa etmeyi başarmıştır. 
Japonya batı sanayi devletleri tehdidi karşısında “Batı teknolojisi ve Japon ruhu” anlayışıyla kendi değerlerini koruyarak, batı ülkelerinin bilim ve teknolojilerini öğrenerek Asya'da ilk ve aynı zamanda ilk batılı olmayan sanayileşmiş modern ekonomi inşa etmeyi başarmıştır. Bu avantaj Japonya'yı sömürü olmaktan korumakla beraber bu ülkeyi dünyadaki modern ve güçlü ülkelerinden biri konumuna yükseltmiştir. 

Dünyada Sanayi Devriminin ortaya çıkmasına iki asırdan fazla zaman geçmesine rağmen günümüzde dünya ülkelerinin çoğu sanayileşme sürecini tamamlayamamıştır. Orta Asya ülkeleri de hala sanayileşmeyi başaramamış ülkeler arasındadır. Böyle olmasında Rus yönetimi döneminde Orta Asya'da sanayileşmeyi teşvik etmek yerine bölgeyi Rus sanayisi için gerekli hammadde ve kaynaklar temin eden bir yapı geliştirmesidir. Bağımsızlık sonrası ise ülke liderlerinin kalkınma politikasında bilim ve teknolojilerin geliştirilmesi, sanayi üretimleri ve verimliliğin arttırılmasına yönelik kapsamlı sanayileşme politikaları geliştirerek 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hayata geçirmekten zayıf düşmeleridir. Ekonominin gelişmesi ve olgunlaşmasın- da önemli karakteristik olan tek bir gelir kaynağından, büyüyen tek ya da az sayıdaki sektör ve Pazar yelpazesinden çok kaynağa kaydırma böylece pozitif, kalıcı ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek açısından Orta Asya ülkeleri yetersiz kalmıştır. 


Gelişmekte olan ülkeler için özellikle sahilden uzak karayla çevrili, ekonomik ve piyasa boyutu küçük milli gelir kaynakları genel olarak birincil üretimlerden oluşan Orta Asya ülkeleri açısından çeşitlendirme daha önemlidir. Ekonomik çeşitlendirme ekonomilerinin yapısal dönüşümü ve daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaşılması ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu ekonomik kaynakların sektör ve sektörler arasındaki hareketinden ortaya çıkacaktır. Çeşitlendirmenin ilgili iki boyutu: 

(i) Ticaretin çeşitlendirmesi (yani yeni veya daha iyi ürünler veya yeni 

pazarlara ihracat) 

() Yerli üretimin çeşitlendirmesi (toplam faktör verimliliği artırmak için 

kaynakların sektörler içinde, sektörler arasında ve fırmalar arasında yeniden 

dağılımını ve çıktının dengelenmesi) 

Bunları gerçekleştirmek için ise (i) uygun teşvik programların sağlanması; (i1) ticaret maliyetlerinin düşürülmesini hedefleyen yatırım ve politika reformları; (ii) kaynakların yeni fanliyetlere ayarlanması ve yeniden tahsisi desteklemek için etkili politikalar; (iv) belirli pazar, politika ve kurumsal başarısızlıklara yönelik hükümet müdahaleleri (World Trade Organization, 2019). 


Ülkeler geliştikçe üretim şekilleri kompleks olmaya, birincil ürünlerin milli gelirdeki oranı azalarak işlenmiş ve ileri teknolojik ürünlerin ağırlığı artmaya başlar. Ama Orta Asya ülkeleri milli gelirlerinde ve ihracatında tek ya da birkaç ürün hâkim olmuş durumdadır. Hatta son 20 yılda Tacikistan ekonomisi kompleks indeksinde (EC) 86 sıradan 113 sıraya gerileyerek eskiye göre nispeten daha az karmaşık hale gelmiştir. Aynı sıralamada Özbekistan 91, Tacikistan 107, Kazakistan 78 ve Kırgızistan 75 sırada yer almıştır (The Observatory of Economic Complexity, 2019). Genel olarak bu ülkelerin durumları çok da memnun edici değildir. 


Tablo 7. Orta Asya Ülkelerinin Önemli İhracat ve İthalat Malları (2019). 


Ülke İhracat İthalat 

Kazakistan Ham Petrol, Petrol Gazı Ra- Paketlenmiş İlaçlar, Petrol Gazı, fine Bakır, Ferro Alyajlar ve Arabalar, Yayın Ekipmanları ve Radyoaktif Kimyasallar Uçaklar, Helikopterler ve/veya 


Uzay Aracı 
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Özbekistan Altın, Petrol Gazı, Pamuk İp- Araç Parçaları, Paketlenmiş liği, Bakır, Etilen Polimerleri (| İlaçlar, Rafine Petrol Arabalar ve Uçaklar, Helikopterler 


Kırgızistan Altın, Kıymetli Maden Cev- o Rafine Petrol, Lastik Ayakkabı, heri, Kuru Bakliyat, Rafine Orgüsüz Kadın Kaban, Örgü 
Petrol ve Hurda Bakır Kazak ve Örgüsüz Erkek Takım 
Elbise 
Tacikistan Altın, Alüminyum, Pamuk, Rafine Petrol, Rafine Gaz, Buğcevher day, Çeşitli uçaklar ve sanayi ürünleri 
Türkmenistan ( Petrol Gazı, Pamuk İpliği, Büyük Demir Borular, Hasat Azotlu Gübreler Makinaları, Paketlenmiş Ilaçlar, 


Yayın Ekipmanları ve Traktörler 
Kaynak: The Observatory of Economic Complexity, 2019. 


Orta Asya ülkeleri ekonomilerinin genel özellikleri madenler ve doğal kaynaklara çok bağımlı olmasıdır. İşlenmiş ve sanayi ürünlerini yabancı ülkelerden ithal etmektedir. Bölge ekonomileri kalkınma modellerini enerji kaynakları ve hammadde gibi birincil üretim şekillerine dayalı olmaktan sanayi üretimlerine dayalı bilgi ve teknolojinin önem kazandığı yönde ilerletmek için daha çok yol katetmek zorundadır. Enerjiye dayalı büyüme modeli uluslararası fiyat dalgalanmasının şok etkilerine açıktır. Bu yüzden ülke iktisadının istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını sağlamak için bölge yönetimleri uzun vadeli, kendi ülke gerçeklerine uygun yeni kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirerek hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu da ülke gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vergi tabanının genişletilmesiyle gerçekleşebilir. Madenlerden daha önemli zenginlik kaynağı olan vatandaşların bilgi, zekâ, yeteneklerin geliştirilmesine ve onlardan en verimli şekilde istifade edilebilmesi için gerekli yeni sektörler, çalışma alanları ve istihdam araçlarının yaratılmasına yatırım ve teşvik desteği sağlanmalıdır. Bununla birlikte güvenli bir yasal, siyasi yapı ve eşit rekabet ortamı yaratılmalıdır. 


Çalışan nüfustaki hızlı artışlar, birçok gelişmekte olan ülkeye demografik bir temettü için fırsat sunuyor. Ama ekonomik çeşitlilik ve istihdam yaratan özel sektör büyümesinin yokluğunda bu durum vahametli olmaya devam edebilir (2019). Orta Asya ülkelerinde nüfus artmaya devam ettiği için bölge demografik olarak çok gençtir. Bu durum iktisadin büyümesi ve üretimin artması için ideal bir demografik ortam olarak görülür. Ama enerjiye ve hammadde üretimine dayalı olarak izlenen kalkınma politikaları bölgede genç nüfusu istihdam edebilmek için yeterince iş imkânı yaratabilmekten çok uzaktadır. Bazı ülkeler için geçerli olan demografik avantaj Orta Asya'da dezavantaja dönüşmüştür. Çok az sayıda elit ve yandaş kesimler ekonomik gelişmelerden fazla istifade ederken, bölge insanlarının birçoğu kendi geleceklerini yabancı memleketlerden arama- ya mahküm bırakılmıştır. Artan genç nüfusun geleceklerini kendi toprakların- da arayabilmesi için bölge yöneticileri ekonomik politikalarında köklü yapısal reformlar yapmalı, yeni sektörlerin gelişimi, üretimin çeşitlendirilmesine imkân sağlamalıdır. 
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4.4. Bölgesel ve Küresel Bütünleşme 


SSCB yönetiminde Orta Asya cumhuriyetleri aynı siyasi ve ekonomik kaderi paylaşıyorlardı. Bölge uluslararası piyasadan izole edilmiş olsa da bölgesel olarak Rus yönetiminde bütünleşmiş durumdaydı. Fakat bu cumhuriyetler bağımsızlıklarını elde ettikten sonra birbirinden bağımsız politikalar izlemeye başlamıştır. 
Etnik, sınır, su vb. yüzleştiği sorunları çözmede bölgesel işbirliği gerektiriyorsa da bölgede AB ya da en azından ASEAN gibi etkili bir işbirliği ortaya çıkmamıştır. 


Orta Asya ülkeleri tarihi, kültürü, dini inançları, yüzleştiği ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla birbirleriyle sıkı işbirliği içerisinde olması doğal olarak görülmüştür. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan 1994 yılında Orta Asya Birliğini kurmuş olup 1998 yılında Tacikistan'da bu birliğe üye olmuştur. Ama kötü ekonomik koşullar, çözülmemiş sınır ve etnik sorunları, siyasi iradenin eksik olması, dış baskılar gibi çeşitli iç ve dış sebeplerden dolayı bu birlik bölgesel sorunları çözme konusunda yetersiz kalmıştır. Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) gibi bölge ülkelerinin de dâhil olduğu örgütler ise bölgesel sorunları çözmekten ziyade örgütteki etkili büyük güçlerin menfaatleri için hizmet etmektedir. 


Ekonomik entegrasyon ülkelerin kalıcı iktisadi büyümeyi gerçekleştirebilmesi için önem arz etmektedir. Bütünleşme ise ticaretin artması, bilgi, teknoloji ve fikir alışverişlerinin güçlenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Açık ekonomiler, kapalı ekonomilere göre daha hızlı ve daha istikrarlı büyüme eğilimindedir ve ekonomik büyüme, istihdam yaratmada önemli bir faktördür (World Trade Organization, 2021). Bütünleşmeyi sağlamak ve ticarete teşvik etmek için ülkeler hazırlıklarına göre farklı stratejiler izleyebilmektedir. Yabancı ürünler, sermaye, servis ve teknolojilerin bir ülkeye girmesi bazı sektörlerin yıkımına ve bazı iş imkânlarının kaybolmasına da sebep olabilmektedir. Ama bunlar dış ticaret ve entegrasyonu engellemeye sebep değildir ve böyle yapan ülke ekonomileri duraksamaya mahküm kalabilecektir. Yeni sermaye ve bilgi akışı akıllı bir şekilde yönetilirse ülke genelinde yeni sektör, yeni alan ve yeni iş imkanlarının yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yabancı sermayeler ve teknoloji ülkede rekabetin güçlenmesine, verimliliğin ve kalitenin artmasına katkı sağlayacaktır. Doğu Asya ülkelerinin kalkınmasında yabancı sermaye ve teknolojilerin nasıl önemli rol üstlendiğini görebiliyoruz. 


Orta Asya ülkelerinin bölgesel ve küresel ekonomilere entegre olmasında bazı sorunların mevcut olduğunu ve bunların bölge iktisadının gelişmesine engel oluşturduğunu görebiliyoruz. Örnek olarak Amu ve Sır Deryaları yukarı havza ülkeleri Tacikistan ve Kırgızistan ile aşağı havza ülkeleri Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan su kaynaklarının büyük çoğunu (9090) oluşturmasına rağmen suyun paylaşımı ve verimli kullanımı açısından hala ülkeler arasında işbirliği eksiktir. Bu da ülkelerin tarımsal vb. alanlarda gelişmesine engel oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu ülkeler petrol, doğal gaz, madenler, hammadde ve diğer ürünlerin dış 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piyasalara taşınmasında birbirleriyle transit rol üstlenmesine rağmen kendileri arasında etkili bir iş birliği yetersiz durumdadır. 


Şekil 3. Orta Asya Ülkelerinin Enerji Üretimi. 
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Kaynak: World Bank, 2020. 


Bölge ülkelerinin ekonomik gelişmeye ve nüfusunun çoğalmaya devam etmesi aynı anda enerjiye olan ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Doğal kaynak zenginlerinden Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ihtiyaç duyduğu enerjileri doğal gaz ve kömür gibi geleneksel kaynaklardan elde edebilirken, Tacikistan ve Kırgızistan nehirlere inşa ettiği barajlardan ürettiği elektrikten karşılamaktadır. Fakat en fazla enerjiye kışın ihtiyaç duyulduğundan, nehirlerin mevsimli olarak kışın suyun kesildiği ya da azaldığından Kırgızistan ve Tacikistan ihtiyaç duyduğu suları barajlara yazın depolamak mecburiyetindedir. Lakin Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan tarımsal üretim sebebiyle sulara yazın en fazla ihtiyaç duyduğundan bu ülkeler arasında sorun yaşanmaktadır. Bu sorunu hiçbir ülke tek başına çözemediğinden bölgesel işbirliği gerektirmektedir. 
Bazı atılan adımlar ise tek taraflı ya da kısa vadeli olduğundan menfaat çatışması sebebiyle tarafların ihmaliyle çok kolay bir şekilde etkisiz kalabilmektedir. 


Bölge ülkeleri kalkınma politikasında doğal kaynaklar ve birincil üretimlerin ihracatı ve sanayi malların ithalatına dayalı kalkınma politikası izlediğinden ekonomik yapılarında benzerlikler taşımaktadır. Ekonomilerinin birbirlerini bütünleyici özelliklerin eksik olması da bölgesel ticaret ve iş birliğinin güçlenmesine engel oluşturmaktadır. Bölgeye yönelik yabancı yatırım ve sermayeler çoğunlukla doğal kaynak ve altyapı kuruluşlarında ağırlıklı olmuştur. Üretim sektörü yabancı sermaye ve yatırımlardan yeterince istifade edememiştir. Bu husus ülkede yeni ve çok sayıda iş imkânı yaratabilecek sektörlerin gelişmesinin önünü kapatmıştır. Enerji sektörü ise çok az sayıda istihdam sağlayabilmiş, hatta bazı firmalar işçileri kendi ülkeleri ya da başka ülkelerden getirdiğinden yerli ekonominin gelişmesi için fazla katkısı olmamıştır. Orta Asya ülkelerinin genel olarak 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milli gelirleri artmış olsa da bu üretimin artmasında daha fazla enerji ve hammadde ihracatıyla ilgili olmuştur. Bölgedeki en açık ve lider ekonomi konumundaki Kazakistan ekonomisinin maden kaynaklarına çok bağımlı olmasının önüne geçmek için mücadele vermektedir. Ama ekonomiyi çeşitlendirmeye çalışsa da ekonomisi gittikçe doğal kaynaklara özellikle petrole olan bağımlılığı artmıştır (United Nations, 2020). Bu gelişmeden ülkedeki azınlık elitlerle yabancı işbirlikçileri fazlasıyla yarar sağlamışsa da çoğu vatandaşlar ekonomik gelişmelerden yeterince istifade edememiştir. 


Orta Asya ülkeleri küresel piyasa entegrasyona çoğunlukla doğal kaynak ve hammadde ihracatıyla iştirak etmiştir. Dış ticaretinde ve ticaret ortaklarında da bazı dengesizlikler mevcuttur. Bölge ülkeleri arasındaki ticaret sınırlı düzeyde seyretmesine karşın AB, Çin ve Rusya bölge ticaretin büyük çoğunu (7070) oluşturmaktadır. Bu husus bölge ülkelerinin üretimde olduğu gibi dış ticaret piyasası ve ticaret ortaklarının da çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 


Bölge ekonomilerinin dezavantajlarından biri de dış ekonomiye çok bağımlı olmalarıdır. Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan Rusya'dan en büyük havale alıcıları arasında yer aldığından bu da onları Rus ekonomisine karşı adeta savunmasız hale getiriyor. Tacikistan ithalatının 640'ını, Kırgızistan ise ithalatının 7053,3'ünü Çin'den, Kazakistan ithalatının yarısından fazlasını Rusya (7039,9) ve Çin (023,9) oluşturmaktadır. Daha da belirgin olanı ise Türkmenistan ihracatının Y082'si tek bir ülkeye yani Çin'e yapılmasıdır (The Observatory of Economic Comyplexity, 2019). Bölge ülkeleri güvenlik açısından Rusya'ya çok bağlıyken yakın zamanlarda ekonomik olarak Çin'e olan bağımlılığı gittikçe artmaktadır. 
Çin özellikle Kuşak Yol Girişimi aracılığıyla bölge ülkelerinin en büyük ticari ortaklarından olmakla beraber en büyük kredi ve borç kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Çin borç diploması yoluyla ekonomik etkisini silah olarak kullanmakta ve ülkeleri insan hakları ihlallerinde kendisine destek çıkmaya mecbur bırakmaktadır. Çin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki borçluluklarından yararlanarak, Kırgızistan, Pakistan gibi ülkelere kendi sınırları içinde yaşayan Uygurlara karşı baskı uygulatmaktadır (Gerin, 2021). 


Bir ülke ekonomik açıdan ne kadar yabancı bir ülkeye bağımlı olursa ekonomisi o kadar saldırıya açık kalır. Siyasi ve diplomatik açıdan da bağımsız hareket etme alanı daralır. Tacikistan ve Pakistan'ın Çin'e karşı örneğinde yaşandığı gibi stratejik toprakları ve bazı egemenlik haklarından vazgeçmek zorunda kalır. 
Böyle bir riskin önlenmesi ya da azaltılması için ekonomik ortakların çeşitlendirilmesi gerekir. İhracat çeşitlendirmesi, ihracat gelirlerini istikrara kavuşturmak, olumsuz ticaret tehditleri ve şoklarına karşı kırılganlığı azaltmak için başlı başına bir amaçtır (World Trade Organization, 2019). Bu aynı zamanda ithalat pazarı- nın da çeşitlendirilmesi için geçerlidir. Güney Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere daha geniş dünya piyasası Orta Asya ülkeleri için yeni alternatif olabilir. 
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SONUÇ 


SSCB dağıldıktan sonra Orta Asya cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde etmiştir. 
Bu onların siyasi yaşamında olduğu gibi ekonomik hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı oluşturmuştur. Bölge ülkeleri birbirinden otonom olarak kendi ekonomik ve ticari politikalarını geliştirmiştir. Sosyal piyasa ekonomisinden piyasa ekonomisine geçiş yaşamıştır. Farklı kalkınma stratejileri izlemelerine rağmen ekonomik gelişmelerinin doğal kaynak ve hammadde gibi birincil ürün ihracatına yönelik olmasıyla benzerlikler taşımaktadır. Kazakistan için petrol ve doğal gaz, Türkmenistan için doğal gaz, Özbekistan için altın, petrol ve doğal gaz kaynakları ekonomik büyümesi ve ihracatında önem kazanmıştır. Kırgızistan ile Tacikistan için ise altın ve diğer madenlerle beraber dış ülkelerden özellikle Rusya'dan gelen işçilerin gönderdiği havaleler milli gelir ve ekonomik büyümede önem kazanmıştır. 


Bölgede izlenen ekonomik reform, özelleştirme ve dışa açılma politikaları 
1990'lı yıllarındaki ekonomik bunalım ve krizleri atlatarak bağımsızlığından 30 
sene geçtikten sonra bölgenin gelişmesinde başarılar elde etmiştir. Genel olarak Orta Asya ülkelerinin milli gelirleri ve dış ticareti artmış, refah düzeyi yükselmiş ve fakirlik oranları düşmüştür. Ama bu gelişmeler tüm vatandaşları kapsayıcı, sürdürülebilir ve geleceğe ışık tutabilecek nitelikte değildir. Bölgede 2000 yıllarından başlayarak ortaya çıkan hızlı ekonomik büyüme Doğu Asya örneğinde olduğu gibi üretimin ve verimliliğin artmasından değil Orta Doğu örneğinde olduğu gibi petrol gibi doğal kaynak ihracatındaki ve uluslararasındaki fiyat artışından kaynaklanmıştır. Ayrıca Rusya gibi doğal kaynak zengini ülkelerde çalışan Orta Asya vatandaşlarının gönderdiği havaleler de bölge ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Yakın birkaç yıl içerisinde hem petrol fiyatlarındaki düşüş hem de bununla ilgili havalelerdeki azalmayla bölge ekonomisi zorluklarla karşı karşıya kalmış hatta milli gelirlerinde gerileme yaşanmıştır. Bu durum doğal kaynaklar ihracatına dayalı kalkınma modelinin sorgulanması gerektiğini ve yeni sürdürülebilir ekonomik büyüme politikalarının hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkartmıştır. 


Ekonomilerin bir ya da birkaç tane ürüne (birincil) dayalı, ticaretinin de Çin, Rusya gibi çok az sayıdaki büyük güçlere aşırı bağımlılığı bununla birlikte transit yollarının da başka güçlerin etkisi altında olması Orta Asya ülkelerinin ortak sorunlarıdır. Ayrıca bölgesel işbirliklerinin, dayanışmanın eksik olması, su, sınır ve etnik sorunların hala çözüme kavuşamaması gelişme için engel oluşturmaktadır. 
Bölge ülkeleri özel coğrafi konumu, dinamik genç nüfusu, bol doğal kaynaklarından istifade ederek bölgesel ve küresel işbirliğini güçlendirirse engelleri aşarak onları fırsata çevirebilir. Bunun için yönetimler etkili makroekonomik politikalar geliştirerek tren ve oto yollarından oluşan ulaşım ağlarını güçlendirmesi, kaynakların iyi yönetilmesini, transit yollarının ve süresinin azaltılması, maliyetin düşürülmesi ve ticarete kolay ortam sağlamak için yatırım yapması gerekir. Ticarete ve rekabete açık ortam geliştirerek yabancı yatırıma teşvik etmesi, yatırım sadece doğal kaynak üretimine değil özellikle üretim sektörüne yönlendirilmesi 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yeni sektörlerin gelişimi, yeni iş imkânlarının yaratılması, üretim ve verimliliğin artarak ekonominin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için önem arz eder. 


Artı işgücünün köylerden şehirlere, düşük verimlilikten yüksek kaliteli sektörlere geçişini sağlamak için bilgi ve teknolojinin gelişmesine uyumlu ortam yaratılmalı, eğitim aracılığıyla destek sağlanmalıdır. Güçlü, modern ekonomi inşa etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi garanti etmek için Orta Asya ülkeleri geleneksel kalkınma modelinden vazgeçerek üretken, yenilikçi ve rekabetçi modem piyasa kurumlarına geçmek ve onu geliştirmek zorundadır. Ayrıca yönetimdeki bozulma, rüşvet ve torpillere karşı önlem almalı, eşitlikçi ve adil bir demokratik kurum geliştirmelidir. Bununla birlikte ekonomik kaynakların, üretimin ve dış ticaretin çeşitlendirilmesine özen gösterilmelidir. Dünya piyasasıyla entegre olarak herhangi bir ülkeye bağımlı olmaktan kaçınmak, dünya ülkelerinin bilgi, teknoloji ve tecrübelerinden istifade ederek kendilerini geliştirmek için kullanabilir. Bölgenin büyük güçlerin rekabet alanı olarak ortaya çıktığı ve onların etkinliklerini güçlendirmek için yoğun çaba harcamakta olduğu bir ortamda siyasi, iktisadi menfaatlerini korumak ve egemenliklerini garanti etmek için bölgesel işbirliği yapmak en idealdir. Daha entegre olmuş bir Orta Asya, egemenliğini kaybetme endişelerini ele alabilir ve daha güçlü bir şekilde Çin gibi ortaklıklarıyla giriştiği iş birliğinde daha iyi fırsatlar elde edebilecektir. 
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